
 

              
   ZONDAGSBRIEF 
      Jaargang 10, nummer 26, zondag 22 maart 2026 

                                              5e zondag 40-dagentijd 
                                                                                     

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
  

9.30 uur      Sixtuskerk 
Voorganger:     Ds. Martha Kroes 
Ouderling:     Aukje van der Schaaf 
Diaken:     Jaap Jukema 
Lector:      Joke de Vries 
Organist:     Gerrit de Vries 
Koster:      Henk Smits 
Beamteam:     Douwina Duin, Ane de Witte 
 
• Na afloop van de dienst is er koffie/thee drinken in het koor van de kerk! 

                             
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting collecte: 1e KIA Werelddiaconaat: Burkina Faso 
 

Meer voedsel en inkomen voor boerengezinnen in Burkina Faso  
In Burkina Faso leeft 90 procent van de bevolking van de landbouw. Ieder gezin verbouwt groenten op een eigen stukje 

grond. Door onvoorspelbare regenval en droogte mislukken oogsten in deze Sahelregio regelmatig. Dan is er te weinig te 
eten. Boerinnen en boeren leren gewassen verbouwen die goed tegen droogte kunnen. Als ze zorgvuldig omgaan met de 

vruchtbaarheid van de bodem verbetert de oogst en kunnen ze erosie tegengaan. Waar het grondwater niet te diep zit, 
wordt een put geslagen. Zo is er genoeg water voor de groenten. Boeren en boerinnen leren compost maken van gras en 

mest van hun geiten, ezels en koeien, die ze verrijken met kalk en fosfaat. Ook leren ze hoe ze ziekten en plagen kunnen 

bestrijden en krijgen ze informatie over gezonde voeding. Vrouwen vormen spaargroepen waarin ze samen geld sparen en 
om beurten kunnen investeren, bijvoorbeeld in een eigen bedrijfje. Door extra inkomsten hebben ze een buffer achter de 

hand als de oogst eens tegenvalt. 
 

Geef tijdens de collecte in de dienst of maak uw bijdrage over op: NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie Prot. 

Gem. Sexbierum-Pietersbierum, onder vermelding van ‘Collecte KIA Werelddiaconaat Burkina Faso’. 
 

LITURGIE  
  
Lied voor de dienst ELB 82: 1, 2, 3 – God die ons heeft voorzien 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Aanvangslied 218: 1, 2, 3 – Dank U voor deze nieuwe morgen 
Bemoediging en groet 
Lied 218: 4, 5 
Kyriegebed 
Vieren met kinderen: Samen op weg naar Pasen 
Kinderen gaan naar de eigen ruimte 
Lied als schriftgebed 314: 1, 2, 3 – Here Jezus, om uw woord 
Lezing Oude Testament (1): 2 Koningen 4: 18-27 (NBV21) 
Lied 800: 1, 2 – Wat zou ik zonder U geweest zijn 
Lezing Oude Testament (2): 2 Koningen 4: 28-37 (NBV21) 
Liet 904: 1, 5 – Betrou mar stil dyn wegen 
Lezing Nieuwe Testament: Marcus 1: 29-38 (NBV21) 
Muziek: Hou Vol Hou Vast – BLØF 
Preek 
Lied 500: 1, 4, 5 – Uit uw verborgenheid 
Dankgebed en voorbeden – Stil gebed – Onze Vader 
Collecte: 1e KIA Werelddiaconaat: Burkina Faso, 2e Kerkrentmeesters 

Slotlied 910: 1, 3, 4 – Soms groet een licht van vreugde 
Zegen - Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tekst: Hou Vol Hou Vast 
 

Ik zie ook wel in dat alles anders gaat 
Dan hoe je het wilt, of hoe je het had gedacht 
En ik begrijp ook best dat jij het 
Niet meer weet hoe het nu is,  
is niet wat jij verwachtte 
Dus adem in en tel tot tien of elf en verder 
 

Refrein: 

Hou vol, hou vast 
Er is altijd nog m'n arm die om je heen past 
En altijd nog m'n schouder die je recht houdt 
Al is het maar voor even 
 
Het is geen geheim dat bijna iedereen 
Vooral naar zichzelf en niet naar een ander kijkt 
En ik begrijp ook best dat dat natuurlijk lijkt 
Als jij nu maar weet,  
dat je veel meer kunt bereiken 
Dus adem in en tel tot tien of elf en verder 
 

Refrein:  
Hou vol, hou vast … 
 
 

 



 
  

           
  

2e Kerkrentmeesters NL25 RABO 0325 5003 71 ten name van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum. 

 

Bloemengroet: 
Zondag 15 maart zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij mevrouw Franskje Hiemstra-Okkinga, 

Walburgastrjitte 4, en mevrouw Annie Okkinga-Hiemstra, Skippersdykje 1 Pb. 

 

Maandag  23 maart 10-12 uur Inloopuur dûmny Martha    MFA It Waed 

  23 maart 14.00 uur Pastoraat 

Dinsdag 24 maart 20.00 uur  Diaconie      MFA It Waed 

Zondag  29 maart   9.30 uur Gezamenlijke dienst Oud Barradiel    Sint Joris Tsjerke 

Maandag  30 maart 10-12 uur Inloopuur dûmny Martha    MFA It Waed 

Woensdag  1 april  18.00 uur Lekker Ite      MFA It Waed  

    19.00 uur Midweekgebed      Sixtuskerk 

Donderdag  2 april  19.15 uur Witte Donderdag, Heilig Avondmaal   Sixtuskerk 

                                   20.30 uur Samen naar “The Passion” kijken   Sixtuskerk 

Vrijdag  3 april   19.30 uur Goede Vrijdag      Sixtuskerk 

Zaterdag 4 april  21.30 uur Paaswake       Sixtuskerk 

  Zondag  5 april    8.30 uur Paasontbijt      MFA It Waed 

      10.00 uur Paaszondag (uitzending Omrop Fryslân)  Sixtuskerk 
 

Zie voor meer informatie en kerkdiensten Stille Week en Pasen in de Bân & Bining. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Liturgisch bloemschikking 5e zondag 
veertigdagentijd 
 

Johannes 11: 1-4, 17-44 
Vers 25: Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding 
en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven’. 
 
De opwekking van Lazarus uit de dood is 

een voorteken van wat een paar weken 
later met Jezus zou gaan gebeuren: lijden, 

dood en opstanding! Toen werden zijn 

woorden ‘Ik ben de opstanding en het 
leven. Wie in Mij gelooft zal eeuwig leven’ 

werkelijkheid. De meesten van ons 
herkennen zich vast in de houding van 

Marta en Maria. Zij vertrouwden weliswaar 
op Jezus, maar durfden niet te geloven dat 

Jezus hun broer zou opwekken uit de dood. 

Jezus was diep bewogen en handelde in de 
geest van zijn Vader. Lazarus mocht samen 

met zijn zussen nog langer op aarde leven. 
Tot hun verbazing zagen Marta en Maria op 

de meest onverwachte plek iets van Gods 

koninkrijk. Staan we in onze tijd open voor 
het onverwachte van Gods koninkrijk? 
 

Uitleg bij de schikking: 

Bewogenheid, zorg voor elkaar en zorg om 
elkaar, daar gaat dit verhaal over. 
Handelen uit bewogenheid is als handelen 
uit liefde, het goede willen doen. In de 
grote vaas worden daarom rode kornoelje 
takken geplaatst. De sierlijke bloemen van 
het gebroken hartje lijken op verdriet en 
vreugdetranen. De geurende bloeiende 
bloemen van de skimmia versterken de 
onverwachte vreugde. In Azië is de 
symbolische betekenis van deze bloem 
liefde in verbondenheid. De bloemen van 
de rode scabiosa (duifkruid) zijn 
toegevoegd aan de takken als teken van 
liefde en de geest. 


