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ZONDAGSBRIEF

Jaargang 10, nummer 24, zondag 8 maart 2026
3¢ zondag 40-dagentijd

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst!

9.30 uur Sixtuskerk

Voorganger: Pastor R. Voorn, Leeuwarden
Ouderling: Jan van der Schaaf

Diaken: Tiede Swart

Lector: Loziena Bakker

Organist: Bouwe Tjallingii

Koster: Henk Smits

Beamteam: Klarinda de Witte, Philippus Bakker

¢ Na afloop van de dienst is er koffie/thee drinken in het koor van de kerk!

LITURGIE

Lied voor de dienst 968: 1, 2, 3 — De ware kerk des Heren
Stilte — Consistoriegebed

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aanvangslied 25: 1, 2, 8 — Heer, ik hef mijn hart en handen
Groet en Bemoediging

Onze hulp...

Kyriegebed / Gebed van inkeer of Gebed voor de nood van de wereld lied 300b —
God van ons leven, open ons hart (voorzang door voorganger)
Gebed van de zondag

1¢ Schriftlezing: Exodus 17: 1-7 (NBV21)

Lied 538: 1, 2, 3, 4 — Een mens te zijn op aarde

2¢ Schriftlezing: Johannes 4: 5-42 (NBV21)

Lied 653: 1, 3, 7 — U kennen, uit en tot U leven

Verkondiging

Kort muzikaal intermezzo

Lied 'In the Lord’ -> vertaling tekst

Dankgebed en voorbeden — Stil gebed — Onze Vader

Collecte

1¢ KIA Werelddiaconaat: Egypte

2¢ Kerkrentmeesters

Slotlied 542: 1, 2, 3, 4 — God roept de mens op weg te gaan
Zending en Zegen - Amen

Vertaling: In the Lord

In de Heer zal ik altijd dankbaar
ziin, in de Heer zal ik me verheugen.
Zie op naar god, wees niet bang.
Verhef je stem, de Heer is nabij.

Toelichting collecte:
1¢ KIA Werelddiaconaat, Egypte

Een betere toekomst voor meisjes in achterstandswijken

Meisjes in kwetsbare wijken in Egypte groeien op in onveilige omstandigheden, zonder toekomstperspectief.

Ze kunnen vaak niet naar school, krijgen te maken met kinderarbeid, huiselijk geweld en vroege huwelijken.

Met het You are Beautiful-project ondersteunt Kerk in Actie meisjes in Cairo en omgeving.

Ze krijgen onderwijs, medische zorg en bescherming, terwijl hun ouders leren over de rechten en mogelijkheden van
hun dochters. Zo krijgen meisjes de kans om hun zelfvertrouwen te versterken en hun toekomst te veranderen.

Geef tijdens de collecte in de dienst of maak uw bijdrage over op: NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie
Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum, onder vermelding van *Collecte KIA Werelddiaconaat Egypte’.



2¢ Kerkrentmeesters
NL25 RABO 0325 5003 71 ten name van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum

Bloemengroet:
Zondag 1 maart zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij mevrouw Eppie Bruinsma-
Cnossen, tijdelijk verblijf in de Batting te Harlingen.

Zondag 8 maart 11.00 uur Kliederkerk IKC de Skeakel
Thema. Het huis op de rots
Maandag 9 maart 10-12 uur Inloopuur dimny Martha MFA It Waed
19.30 uur Moderamen MFA It Waed
Dinsdag 10 maart Inleveren kopij B&B 20.1
Woensdag 11 maart 19.30 uur Bidstond Sixtuskerk

Uitnodiging — Bezinnings- en gespreksavond met Pieter Knijff

Graag nodigen wij u uit voor een inspirerende avond rondom het thema
“"Rentmeesterschap als zorg voor de schepping”. Spreker deze avond is pastoraal werker Pieter Knijff.

% Datum: dinsdag 10 maart 2026 © Locatie: It Mienskar, Oosterbierum @ Zaal open: 19.30 uur
@ Aanvang: 19.45 uur £¥ Toegang: gratis (er staat bij de uitgang een bus voor de onkosten)

Iedereen is van harte welkom!
Meer info: Ban & Bining

Werkgroep Ontmoeting en Inspiratie Barradeel

»~ Doe mee met NLdoet op de begraafplaats bij de Sixtuskerk!

Op zaterdag 14 maart om 9.00 uur steken we samen de handen uit de mouwen om de begraafplaats
netjes het voorjaar in te helpen.

We gaan o.a.: e grasranden afsteken
e materialen klaarzetten
» onderhoud rond de graven opstarten
» checken of er genoeg schelpen liggen
® Eris koffie, thee én een lekkere lunch.

Iedereen is welkom — samen maken we er een verzorgde plek van.
s
= Aanmelden bij Liza Zijlstra-van der Veen: 06-19826604 Fons N LDOET

Liturgisch bloemschikking 3¢ zondag veertigdagentijd

Johannes 4: 1-26
Vers 3 en 4: Jezus verliet Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen.

Jezus kiest een ongebruikelijke route. Op het stille middaguur ontmoet Hij de Samaritaanse vrouw bij de bron. Zij
had haar redenen om op dat middaguur water te putten. Jezus vraagt haar om water voor Hem te putten. Ze raken
in gesprek. Hij vertelt haar over het levende water. Het wordt een echte ontmoeting. Soms worden we verrast door
een ontmoeting met een onbekende. De Geest leidt ons naar verrassende plekken en mensen. Op een vakantie, in
de trein in gesprek met degene die tegenover je zit, een nieuwe buurvrouw of buurman in het dorp of in de straat.
Ontmoetingen zijn betekenisvol wanneer je de tijd neemt voor elkaar, oprecht nieuwsgierig bent, luistert, en vanuit
jouw kant vertelt over je eigen leven en je geloof in God. Laat je leiden door de Geest en sta open voor
ontmoetingen.

Uitleg bij de schikking:

De ontmoeting bij de bron staat centraal in deze schikking. De grote vaas is gevuld met water en irissen en de
middelgrote vaas met water als verwijzing naar de bron. De iris is driekleurig en is een drietallige bloem, een
verwijzing naar de Vader, de Zoon en de heilige Geest. De kleuren van iris zjjn blauw, wit en geel. Blauw — de kleur
van de lucht, de hemel en het water; wit — de kleur van de onschuld en geel - de kleur van het goddeljike.




