
 

              
   ZONDAGSBRIEF 

      Jaargang 10, nummer 22, zondag 22 februari 2026 
                                        1e zondag 40-dagentijd 

                                                                                     

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
  

9.30 uur      Sixtuskerk       
Voorganger:     Ds. Martha Kroes 
Ouderling:     Jan Bruinsma 
Diaken:     Jaap Jukema 
Lector:      Pien Zijlstra 
Organist:     Bouwe Tjallingii 
Koster:      Sipko Vlietstra 
Beamteam:     Douwina Duin, Janke Goodijk 
 
• Na afloop van de dienst is er koffie/thee drinken in het koor van de kerk! 

                             
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LITURGIE  
  

Lied voor de dienst 538: 1, 3, 4 – Een mens te zijn op aarde 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Aanvangslied 8A: 1, 2, 3, 4 – Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam 
Bemoediging en groet 
Lied 8A: 6 
Kyriegebed 
Lied 281: 1, 2, 3, 4, 5 – Wij zoeken hier uw aangezicht 
Schriftlezing OT: Genesis 3: 1-9 (NBV21) 
Lied 942: 1, 2, 3 – Ik sta voor U in leegte en gemis 
Schriftlezing NT: Matteüs 4: 1-11 (NBV21) 
Muziek: Vuur – Matthijn Buwalda 
Verkondiging 
Lied 542: 1, 2, 3, 4 – God roept de mens op weg te gaan 
Dankgebed en voorbeden – Stil gebed – Onze Vader 
Collecte 
1e Diaconie 

NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie  
Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum 
2e Kerkrentmeesters  
NL25 RABO 0325 5003 71 ten name van Kerkrentmeesters  
Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum 
 

Slotlied 313: 1, 3, 4 – Een rijke schat van wijsheid 
Zegen - Amen 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekst Vuur (Matthijn Buwalda) 
 

Ik ben niet tot hier gekomen 
om de handdoek in de ring te werpen. 

Ik loop de kans dat ik mijn hart breek, 

dat ik terugkom met ene tas vol scherven. 
Maar ik sta liever ergens voor 

dan overal maar steeds voor weg te rennen. 
Ik dacht: wat heb je aan een leven 

als je niets meer hebt voor om te sterven, dus 

 
Als er nog vuur in je zit, 

laat het branden, laat het branden. 
Nog heilig vuur in je zit, 

laat het branden, laat het branden 
tot iedereen het ziet! 

 

Ik hoor de spoken in mijn hoofd 
die zeggen dat het toch wel zal mislukken. 

Ik hoor de stemmen van de angst 
waaronder ik al veel te lang blijf bukken. 

En misschien hebben ze gelijk 

en liggen al mijn dromen straks in stukken. 
Maar ik bedacht vandaag ineens 

dat wat je niet doet je ook nooit zal lukken. 
 

Als er nog vuur in je zit… 
 

Dit lied, ik zing het voor mezelf 

en voor iedereen die net zo bang is, 
maar die elke ochtend net als ik besluit 

dat elke dag vol angst een dag te lang is. 
 

Dit lied, ik zing het voor mezelf… 

 
Als er nog vuur in je zit… 

 

 



 
  

           
  

Een kaartje met Pasen  
 
Ook onze gemeente doet mee aan de 
Paasgroetenactie van de  
Protestantse Kerk. Tijdens de dienst van 22 februari 
kunt u een kaart meenemen! 
 

Voor informatie over het invullen van de kaarten zie 
de Bân en Bining of neem een briefje hierover mee. 
We bevelen deze actie van harte bij u aan.  
 
Hartelijke groet,  
De Diaconie 

 

 
Bloemengroet: 
Zondag 15 februari zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij mevrouw Janny Dijkstra-
Bakker, Stasjonswei 16. 
 
 
   

Maandag  23 februari 10-12 uur Inloopuur dûmny Martha  MFA It Waed 
  Woensdag 25 februari 19.00 uur Midweekgebed    Sixtuskerk 
                   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mededelingen voor de Zondagsbrief graag uiterlijk donderdags voor 18.00 uur doorgeven via e-mail 
website@pknsexbierumpietersbierum.nl 
 
Als je wekelijks de zondagsbrief via e-mail wilt ontvangen, meld je dan daarvoor aan via e-mail:  
website@pknsexbierumpietersbierum.nl 
 
Zondagsbrief staat (veelal vanaf vrijdag) op de website www.pknsexbierumpietersbierum.nl 
De kerkdienst bekijken is mogelijk via: www.kerkdienstgemist.nl (live of naderhand) 
 
 

Liturgisch bloemschikking 1e zondag veertigdagentijd 
 

Matteüs 4: 1-11 
Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn 

 
De Veertigdagentijd is een tijd van inkeer en bezinning. Deze tijd kunnen we zien als een woestijnreis. Een periode 

van soberheid of duurzamer leven. Op de eerste zondag gaat de bijbellezing traditiegetrouw over de verzoekingen 

in de woestijn. Jezus wordt door de Geest naar de woestijn gebracht. Hij ontmoet de duivel, de tweespaltdrijver, die 
Hem verleidt. In ons menselijke bestaan lopen we door negatieve krachten in de wereld of door gedachten het 

risico van Gods weg af te raken. Zoals het stemmetje op je schouder: ‘Ach, je hebt het ook niet makkelijk, denk nu 
maar even aan jezelf.’ Laat je niet afleiden door verleidingen. Jezus laat zien dat je ‘nee’ kunt zeggen. Hij beroept 

zicht op Gods Woord. In het doopverhaal, even eerder, was de Geest in de gedaante van een duif op Jezus 
neergedaald. De stem van God had geklonken: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde.’ Dat was de basis 

voor de levensweg van Jezus. Voor ons geldt: sta open voor de wegen waarop de Geest ons brengt. Sta open voor 

de werking van de Geest midden in het leven, in onze omgeving. 
 

Uitleg bij de schikking: 
De grote vaas wordt gevuld met droog zand als symbool voor de woestijn. In de kleine vaas worden de lila bloemen 
van het duifkruid geplaatst. De duif wordt in de kunsten geassocieerd met de heilige Geest. Grassen van vorig 
seizoen zijn geweven in de waaier als teken van negatieve krachten.  
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