
 

              
   ZONDAGSBRIEF 

      Jaargang 10, nummer 18, zondag 25 januari 2026 
                                                                                     

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 

      
9.30 uur      Sixtuskerk – viering Heilig Avondmaal – 

Voorganger:     Ds. Martha Kroes 
Ouderling:     Liza Zijlstra 
Diaken:     Jelle Jukema 
Hulpdiaken:     Ane Jan Jukema 
Lector:      Sietske van der Ploeg 
Organist:     Bouwe Tjallingii 
Koster:      Sipko Vlietstra 
Beamteam:     Klarinda de Witte, Philippus Bakker 
 
• Na afloop van de dienst is er koffie/thee drinken in het koor van de kerk! 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LITURGIE  
  

Orgelspel 
Lied voor de dienst 500: 1, 2, 5 – Uit uw verborgenheid 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Intochtslied 66: 1, 2 – Breek, aarde, uit in jubelzangen 
Votum en Groet 
Lied 66: 7 
Kyriegebed 
Muziek: Geef mij je angst (Guus Meeuwis)   
Schriftlezing OT: Jesaja 49: 1-7 (NBV21) 
Lied 459: 1, 2, 3, 7 – Ik breng een rechter aan het licht 
Schriftlezing NT: Matteüs 4: 12-22 (NBV21) 
Lied 531 – Jezus, die langs het water liep 
Verkondiging 
Orgelimprovisatie 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte 
1e Bloemengroet – 2e JOP (Jonge generaties Protestantse Kerk)  
MAALTIJD VAN BROOD EN WIJN 
Klaarmaken van de tafel 
Tafellied 276: 1, 3 – Zomaar een dak boven wat hoofden 
Nodiging 
Vredesgroet 
Tafelgebed 
Evang. Liedbundel, lied 362: 1, 2, 3 – God in ons midden 
Vervolg tafelgebed 
Evang. Liedbundel, lied 292 – Ik zal er zijn voor jou 
Vervolg tafelgebed 
Gezamenlijk Onze Vader 
Inzettingswoorden 
Delen van brood en wijn 
Zingen tijdens viering: Wêr ’t de Leafde is (mel. Lied 568a) 

Wêr ‘t de leafde is, de frede, 
wêr’t de leafde is, dêr is God ús nei. 

Gezongen dankgebed en slotlied: Lied 704 – Dank, dank nu allen God 
Zegen – Amen 
Orgelspel 
 
 



 
  

           
  

 
Toelichting collecte 
 

1e Bloemengroet 
Elke zondag staat er een bloemetje op de avondmaaltafel of elders in de kerk, die ter bemoediging of felicitatie 
naar gemeenteleden of dorpsgenoten wordt gebracht. Dit gebeurt in samenwerking met het pastoraat, want via 
die weg wordt bepaald wie een bloemetje krijgt. Zo kan de ouderling of bezoekmedewerker een bloemetje bij je 
langsbrengen. Deze bloemengroet, samen met de bloemen voor verjaardagen van de ouderen of bij 
huwelijksjubilea, wordt betaald door de diaconie, en zeer gewaardeerd.  
 

Geef tijdens de collecte in de dienst of maak uw bijdrage over op: NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van 
Diaconie Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum, onder vermelding van ‘bloemengroet’. 
 
2e JOP (Jonge generaties Protestantse Kerk)  
 

Bijbelspellen die jongeren uitdagen  
Sirkelslag is een van de drie grote, spannende en interactieve bijbelspellen van de Protestantse Kerk en wordt 
rond deze tijd door honderden jeugdgroepen uit heel Nederland gespeeld. Elk spel draait om een inspirerend 
bijbelverhaal en een diaconaal thema, waardoor jongeren op een speelse en ontspannen manier met geloof in 
aanraking komen. De spellen zijn een mooie kans om jongeren bij de kerk betrokken te houden. Uit ervaringen 
van gemeenten blijkt dat ze vaak een startpunt zijn voor missionair jeugdwerk. 
 

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening:  
NL25 RABO 0325 5003 71 ten name van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum,  
onder vermelding van ‘Collecte JOP’. 
 
Bloemengroet: 
Zondag 18 januari zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij mevrouw Petra Dijkstra- 
de Vries, Hearewei 1 Pb. 
 
           

Maandag  26 januari 10-12 uur Inloopuur dûmny Martha  MFA It Waed 

    

 
Koffiedrinken bij ZIN-OP-ZONDAG diensten 
Vanaf nu is er bij Zin-op-Zondag diensten alleen koffie na de dienst. De aanvangstijd blijft 10.00 uur. In het 
verleden was bij deze diensten de koffie voor de dienst. Een paar jaar geleden was het een keer handig om voor 
én na de dienst koffie te drinken. Onbedoeld is dat zo gebleven: voor én na. De kerkenraad heeft besloten om 
terug te gaan naar één keer koffie drinken, en wel ná de dienst – omdat daar het meest gebruik van wordt 
gemaakt. 
 
Volgende kerkdienst: 
Zondag 1 februari om 10.00 uur is er een ZIN OP ZONDAG dienst.  
Thema: ‘Wie is het sterkst’ – zelf bedacht en uitgewerkt door de TienerTalkgroep 
Voorganger: Ds. Martha Kroes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doe mee aan de actieweek voor de Voedselbank 
 
Van 25 januari tot 1 februari 2026 organiseert de Protestantse Kerk/Kerk in Actie, samen met gemeenten, een 
actieweek om zoveel mogelijk voedsel voor de Voedselbank in te zamelen. Wekelijks ontvangen zo'n 32.500 
huishoudens voedselhulp.  
Hier willen wij als diaconie ook aan meedoen. Zoals de meeste van jullie wel zullen ervaren is januari een dure 
maand voor veel mensen, terwijl er juist minder binnen komt dan in de andere maanden.  
 
Na de kerkdienst krijgt u een lege tas mee, die u een week lang kan  
vullen met lange houdbare producten. In de tas vindt u een lijst.  
 
Zondag 1 februari tijdens de collecte kunt u de tas weer inleveren. 
 
Alvast heel erg bedankt! 

 


