
 

              
   ZONDAGSBRIEF 

      Jaargang 10, nummer 8, zondag 23 november 2025 
                                                                                     

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 

      
9.30 uur      Sixtuskerk – Eeuwigheidszondag –   Thema: Geborgen in Gods hand 

Voorganger:     Ds. Martha Kroes 
Ouderling:     Aukje van der Schaaf en Johannes Swart 
Diaken:     Hiltje Weewer 
Aansteken kaars:    Diaken van dienst 

Lector:      Anna Ykema 
Organist:     Bouwe Tjallingii 
Liturgisch bloemstuk:    Afke Tolsma 
Koster:      Sipko Vlietstra 
Beamteam:     Jappie en Maaike Plat 
 

• Na afloop van de dienst is er koffie/thee drinken in het koor van de kerk! 
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

LITURGIE  
  

Orgelspel 
Lied voor de dienst ELB 191: 1, 2 – Veilig in Jezus’ armen 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Aanvangslied 116: 1, 2, 4 – God heb ik lief 
Bemoediging en Groet 
Lied 116: 3 
Kyriegebed 
Loflied 150a: 1, 2, 4 – Geprezen zij God 
Lezing: Psalm 91 (NBV21) – In de beschutting van God  
Lied 263 – Wees Gij mijn toevlucht 
Lezing: Romeinen 8: 38-39 (NBV21) – Leven in Gods liefde 
Muziek: Make you feel my love – Adele / Bob Dylan 
Verkondiging 
Lied 91a: 1, 3 – Wie in de schaduw Gods mag wonen 
GEDENKEN VAN OVERLEDENEN 
Gedicht: In Gods hand – Mirjam Hiemstra-Oberman 
Aansteken kaarsen 
- voor gemeenteleden die afgelopen (kerkelijk) jaar zijn overleden 

 

Grietje Buren-Lautenbach  * 28-05-1933 † 24-02-2025 91 jaar 
Tjitske Wielenga-Douma  * 24-04-1931 † 05-06-2025 94 jaar 
Ulbe van Dijk    * 31-07-1956 † 08-07-2025 68 jaar 
Hendrik Houtsma   * 22-01-1938 † 19-07-2025 87 jaar 
Neeltje van der Velden-de Vries  * 01-09-1945 † 13-08-2025 79 jaar 
  

- voor dorpsgenoten die afgelopen jaar zijn overleden 
- voor mensen in de wereld die afgelopen jaar naamloos stierven 
Stiltemoment 
Individueel aansteken van een lichtje 
Muziek: Bij God ben ik geborgen – Mon âme se repose – Taizé 
Lied 266 – Die ons schiep 
Kaarsen worden gedoofd 
Gebeden – Stil gebed – Onze Vader 
 
 
 
 



 
  

           
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting collecte: 
 

1e Diaconie NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum 
 

2e Pastoraat 
Pastoraat Pastoraat bij rouw en gedachtenis Pastoraat, een wezenlijk onderdeel van ons kerk-zijn, is meeleven met 
elkaar, aandacht en zorg geven aan de ander. Zowel aan mensen binnen als buiten de kerk. De Protestantse Kerk 
ondersteunt allerlei vormen van pastoraat, zoals in de scheepvaart, gevangenissen of bij studenten. Bij momenten 
van rouw en gedachte nis biedt de kerk ruimte aan gemeenteleden, maar ook aan wijk- en dorpsbewo ners, om stil 
te staan bij hun verdriet. In de hectiek van het leven biedt de kerk een moment van rust, aandacht en nabijheid, 
voor iedereen die dat nodig heeft. Daarom is dit een waardevol en hartverwarmend collectedoel dat we van harte 
aanbevelen. Want door pastoraat te ondersteunen, helpen we de kerk om te blijven doen waar ze het verschil 
maakt: een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde.  
 

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening: NL25 RABO 0325 5003 71 ten name van 
Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum Pietersbierum, onder vermelding van ‘Collecte Pastoraat’. 
 
Bloemengroet: 
Zondag 16 november zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij het echtpaar Rinze en 
Reinie van der Ploeg-Visbeek, Hearewei 22, Lolkje de Witte, Hoarnestreek 25 Pb. En naar ds. Jan Droogendijk. 
 
 

Maandag 24 november  10.00 – 12.00 uur inloopuur dûmny Martha  MFA It Waed, Romte 1 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Kerstfeestviering 70+ inwoners Sexbierum-Pietersbierum op 19 december 
    Tussen 23 november en 6 december komt er iemand van de Diaconie bij u langs met een persoonlijke uitnodiging. 
 

• Stralend sterren van Advent naar Kerst 
Dit jaar willen we in de periode van Advent tot Kerst de kerk versieren met sterren! Om zo in de sfeer te komen van     

ons thema. Alle sterren zijn welkom: grote of kleine sterren, met of zonder lichtje, hangend of staand. Oude sterren, 
papieren sterren, glazen of stenen sterren, alles kan.  
 

Neem uw/jouw ster mee naar de kerk vanaf 30 november.  

Of breng ze bij: - Liza Zijlstra, Frjentsjerterein 12, tel. 06-19826604  
Aukje van der Schaaf, Walburgastrjitte 8, tel. 0517-591178  
 

Wij willen ze ook wel halen na een telefoontje van uw kant. Graag de naam er even op zetten.  

Doe mee, en laat de sterren stralen in de Sixtuskerk! 

 

 

zondag 30 november om 15.00 uur 
Theaterconcert 

 

O CIELO 
en 

DE VURIGE VERBINTENIS 
 

Theater Compagnie Barrevoet verzorgt,  
in samenwerking met de jeugdclubs,  
een vrolijke happening met muziek,  

theater en klinkend erfgoed 
in de Sixtuskerk 

 

meer info: zie in Bân & Bining en website 
 

toegang: gratis 
 

Iedereen van harte welkom! 

 
 
 

Collecte 
1e Diaconie 
2e Pastoraat 
Overhandiging kaarsen en leitjes aan de familie / naasten 
Slotlied 913: 1, 3, 4 – Wat de toekomst brenge moge 
Zegen – Amen 
 



 
  

           
  

 

Bij het liturgisch bloemstuk 
 

Het bloemstuk laat vijf bollen van bloemen zien. Ze verwijzen naar de vijf gemeenteleden die we vandaag gedenken.  
Ze worden omringd door twee grote bladeren: ze zijn geborgen in Gods handen. 
 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
 

daar waar geluk zwijgt 

en verdriet geluidloos spreekt 

sta ik vandaag even stil 
bij wat is en wat ontbreekt 

 

daar waar voor iedereen 

de wereld onveranderlijk doordraait 
daar waar iedereen vrolijk verdergaat 

en nieuwe dromen zaait 
 

sta ik vandaag even stil 
bij het lege plekje in mijn hart 

bij het gemis dat nooit went 

bij jou die ik zo graag nog bij me had 
 
 

Henja Roest 
 
Uitleg en foto’s zijn te vinden op onze website www.pknsexbierumpietersbierum.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen voor de Zondagsbrief graag uiterlijk donderdags voor 18.00 uur doorgeven via e-mail 
website@pknsexbierumpietersbierum.nl 
 
Als je wekelijks de zondagsbrief via e-mail wilt ontvangen, meld je dan daarvoor aan via e-mail:  
website@pknsexbierumpietersbierum.nl 
 
Zondagsbrief staat (veelal vanaf vrijdag) op de website www.pknsexbierumpietersbierum.nl 
De kerkdienst bekijken is mogelijk via: www.kerkdienstgemist.nl (live of naderhand) 

Vertaling tekst: Zodat je mijn liefde voelt – Adele 

 

Als de regen in je gezicht waait 
En de hele wereld zich met je bemoeit 

Zou ik je een warme omhelzing kunnen geven 
Om je mijn liefde te laten voelen 

 

Als de avondschemer en de sterren verschijnen 
En er is niemand om je tranen te drogen 

Zou ik je wel miljoen jaar vast kunnen houden 
Om je mijn liefde te laten voelen 

 
Ik weet dat je er nog niet uit bent 

Maar ik zou je nooit kwaad doen 

Dat weet ik vanaf het moment dat we elkaar ontmoetten 
Ik twijfel er totaal niet aan waar jij thuishoort 

 
Ik zou honger lijden, ik zou bont en blauw worden 

Ik zou kruipen over straat 

Er is echt niets dat ik niet zou doen 
Om je mijn liefde te laten voelen 

 
Stormen razen over de wilde zee 

En over de snelweg van spijt 
Hoewel winden van verandering wild en vrij waaien 

Heb je nog nooit iemand als mij ontmoet 

 
Ik zou je gelukkig kunnen maken, je dromen waarmaken 

Er is niets dat ik niet zou doen 
Ik zou naar het eind van de aarde gaan voor jou 

Om je mijn liefde te laten voelen 

 

Gedicht: In Gods hand – Mirjam Hiemstra-Oberman 

 

Omringd door liefdevolle zorgen, 
Beveiligd als een kostbaar pand, 

Zo ligt mijn broos bestaan bij U geborgen, 
Diep in de holte van Uw hand. 

 

Mijn pril begin hebt Gij gezocht; 
Uw liefde riep mij in het leven; 

Elke minuut elke ademtocht 
Wordt mij in gunst door U gegeven. 

 
Dit blijde weten, dit geluk 

Slaat álle twijfel in mij stuk; 

Verdrukking, ziekte, dood of lijden, 
Wat kan mij van Uw liefde scheiden? 

 
Want in de holte van Uw hand, 

Omringd door liefdevolle zorgen, 

Beveiligd als een kostbaar pand, 
Houdt Gij, voor eeuwig, mij geborgen! 

 
 

Muziek: Bij God ben ik geborgen  
              Mon âme se repose – Taizé 

 
Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel 
Hij is mijn licht, mijn heil. 

Ja alleen God geeft vrede aan mijn ziel, 
zij vind rust in Hem 
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