
 

              
   ZONDAGSBRIEF 

      Jaargang 10, nummer 4, zondag 26 oktober 2025 
                                                                                     

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 

      
9.30 uur      Sixtuskerk – afscheid en bevestiging ambtsdrager – viering Heilig Avondmaal 

      Thema: Welke geest zit in jou?  

Voorganger:     Ds. Martha Kroes 
Ouderling:     Jan van der Schaaf, Liza Zijlstra 
Diaken:     Lammijna Hanenburg 
Hulpdiaken:     Inge de Vries 

Aansteken kaars:    Hulpdiaken 
Lector:      Pietsje van der Zee 
Organist:     Bouwe Tjallingii 
Koster:      Henk Smits 
Beamteam:     Klarinda de Witte en Johannes Swart 
 

• Na afloop van de dienst is er koffiedrinken in de voorkerk. 
• Na de dienst kunt u de aftreden en nieuw bevestigde ambtsdragers bedanken en gelukwensen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LITURGIE  
  

Orgelspel 
Lied voor de dienst 146c: 1, 5, 6 – Alles wat adem heeft love de Here 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Aansteken kaars van verbondenheid met partnergemeente Mestlin 
Aanvangslied 146c: 3, 4, 7 – Welgelukzalig is ieder te noemen 
Bemoediging en groet 
Gebed: WE PRAY - Coldplay, Elyanna, Little Simz, Burna Boy, TINI  
Afscheid aftredende ambtsdrager 
Ouderling: Anna Ykema-Plat 
Afscheidswoorden door voorganger 
Afscheid door voorzitter kerkenraad 
Memoreren geheimhoudingsplicht 
De aftredende ambtsdrager gaat in de kerk zitten 
Lied 704: 1, 2 – Dank, dank nu allen God 
Bevestiging nieuwe ambtsdrager 
Voorstellen nieuwe ambtsdragers 
Diaken: Jaap Jukema 
Verklaring geen binnengekomen bezwaar door voorzitter kerkenraad 
Uitleg over ambt als gave en dienst 
Vragen en geloften nieuwe ambtsdrager 
Lied 23b: 1, 2 – De Heer is mijn herder 
Bevestiging en zegening nieuwe ambtsdrager 
Lied 675: 1, 2 – Geest van hierboven 
Welkom door voorzitter kerkenraad 
Schriftlezing: Jacobus 1: 19-27 (NBV21) 
Liedboek voor de kerken (1973), lied 474: 1, 3 –  
God roept ons, mensen, tot de daad 
Preek 
Zingen als geloofsbelijdenis: Ja, wy leauwe yn in Heit 
(melodie Evangelische Liedbundel 357 – Vreugde, vreugde, louter vreugde) 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte: 1. Mercy Ships  2. Kerkrentmeesters 
 
 

Maaltijd van brood en wijn 
Klaarmaken van de tafel 
Tafellied 276: 3 –  
Tafel van Een, brood om te weten 
Nodiging 
Vredesgroet 
Gezongen tafelgebed: Lied 385: 1 –  
De tafel van samen 
Gezamenlijke Onze Vader 
Vervolg gezongen tafelgebed: Lied 385: 2, 3, 4 – 
Wij delen, wij delen 
Inzettingswoorden 
Delen van brood en wijn 
Zingen tijdens viering: Wêr ’t de Leafde is  
(melodie Lied 568a) 
Dankgebed 
Slotlied: Bundel 70 diaconale liederen, 
lied 46: 1, 3 – Als mensen leren geven 
(melodie Lied 657 – Zolang wij ademhalen) 
Zegen van de Regenboog 
Allen: Amen 

 



 
  

           
  

Elke dag een dankdag. 
 

In de voorkerk liggen dankdagboekjes  

samen met een bijbehorende poster. 

Ga je mee op reis? 
 

Zeven dagen maak je kennis met Manasik (9 jaar) uit 

Sudan en haar belevenissen. Ontdek samen met je huis-

genoten en het bijbelboek Ruth de zegeningen die wij van 

God mogen ontvangen. Vanuit deze overvloed mogen wij 
delen met anderen. 
 

Neem gerust mee. op = op 

 

Toelichting 1e collecte: Mercy Ships 
 

Mercy Ships begon met een droom  
Ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te 
bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy 
Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische 
operatie en ontwikkelingsprojecten. Elke dag, met elke operatie, elke patiënt, brengen we de droom in vervulling. 
 

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 

NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum, onder vermelding van  

‘Collecte Mercy Ships Nederland’. 

  

2e Kerkrentmeesters, NL25 RABO 025 5003 71 ten name van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum-
Pietersbierum. 
 
Bloemengroet: 
Zondag 19 oktober zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij het echtpaar Kees en 
Trienke de Ruiter-Reitsma, Jan baron van Echtenstrjitte 19. 
 
       Vanavond:                    
       19.30 uur in de Meinardskerk te Minnertsga. Projectkoor ‘Telling Voices’ o.l.v. Dirk Norbruis 
 

       Maandag 27 oktober  20.00 uur  Pastoraat | 20.00 uur  Diaconie MFA It Waed 
                                  

       Dinsdag 4 november  19.45 uur  Thema-avond geloofsbelijdenis van Nicea in de Sint Martinustsjerke  
      te Tzummarum. Meer info: zie Bân & Bining 

        
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

           
  

 

Vertaling tekst: We Pray – We bidden 
 

En daarom bidden wij 
 

Ik bid dat ik niet opgeef, bid dat ik mijn best doe 
Bid dat ik het kan tillen, bid dat mijn broeder gezegend wordt 
Bidden voor genoeg, bidden dat Virgilio wint 
Bid dat ik niemand veroordeel en mezelf mijn zonden vergeef 
 

Ik bid dat we het gaan maken, bid dat mijn vriend er bovenop komt 
Bid dat ik het aanvaard naar anderen, dat doe ik,  
Bidden voor jouw liefde, we bidden met iedere adem 
Al ben ik in het dal van de schaduw van de dood 
 

Refrein:  
En daarom bidden wij...  
Dat er iemand komt en mij de weg wijst 
Voor een schuilplaats en wat platen om te spelen 
We zullen zingen “Baraye” (Daarom!) 
Bidden dat we het einde van de dag halen 
 

En daarom bidden wij… 
Ik weet dat de hemel ergens wacht 
Ik weet dat er ergens iets geweldigs is 
Ik weet dat we ergens geen pijn zullen voelen 
Tot het einde van de dag 
 

Dromen veranderen de illusies van het verleden 
In de nachtelijke uren groeien de illusies 
Ik droom van hoop, ik droom van vrede 
Ik droom mét jou dat de sterren een pad voor mensen verlicht 
 

Denk niet dat het leven een verhaal is dat door helden word geleefd 
Leven is een verhaal, elke dag anders, en we veranderen steeds van rol 
Lentedagen, herfstdagen, dagen vol dromen roepen jou 
En jouw handen moeten jouw eigen doelen bouwen 
 

Refrein: 
En daarom bidden wij… 
 

Op mijn knieën bid ik, als ik slaap en wakker ben 
Want in mijn hoofd is een angstaanjagende plek 
Blijf lachen, alleen door Zijn genade 
Want liefde is meer dan ik kan verdragen 
 

En daarom bidden wij… 
We zullen zingen: “Baraye” 
Tot niemand meer in nood is en 
iedereen kan zeggen: La-la-la, la-la, la-la… 
 

En daarom bidden wij… 
Ik weet dat de hemel ergens wacht 
Ik weet dat er ergens iets geweldigs is 
Tot we geen pijn meer voelen 
We bidden… 
 

 
 
Mededelingen voor de Zondagsbrief graag uiterlijk donderdags voor 18.00 uur doorgeven via e-mail 
website@pknsexbierumpietersbierum.nl 
 
Als je wekelijks de zondagsbrief via e-mail wilt ontvangen, meld je dan daarvoor aan via e-mail:  
website@pknsexbierumpietersbierum.nl 
 
Zondagsbrief staat (veelal vanaf vrijdag) op de website www.pknsexbierumpietersbierum.nl 
De kerkdienst bekijken is mogelijk via: www.kerkdienstgemist.nl (live of naderhand) 
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