
 

              
   ZONDAGSBRIEF 
      Jaargang 10, nummer 1, zondag 5 oktober 2025 

                                                                                     

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 

      
10.00 uur      Sixtuskerk – Startzondag –  Thema: Kijk! Laat je verrassen... 

Voorganger:     Ds. Martha Kroes 
Ouderling:     Aukje van der Schaaf 
Diaken:     Hiltje Weewer 

Aansteken kaars:    Diaken van dienst 
Met medewerking van: Afke Tolsma, Joke de Vries, Alie Weewer, Paulien Bos 
Muzikale medewerking: Zanggroep New Sound, o.l.v. Dirk Norbruis      
Organist:     Bouwe Tjallingii  
Koster:      Sipko Vlietstra, Auke Swart 
Beamteam:     Liza Zijlstra, Joop Drost 
 

• Vanaf 9.30 uur staat de koffie/thee klaar. 
 

• Na afloop van de dienst is er koffiedrinken in de voorkerk. 
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LITURGIE  
  
Liederen door New Sound: 1. Hoog is Uw naam  
                                       2. Neem mijn leven 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Aansteken kaars van verbondenheid met partnergemeente Mestlin 
Beginlied 978: 1, 3 – Aan U behoort, o Heer der heren 
Openingswoorden 
Lied 978: 4 
Gebed, gesproken en gezongen (New Sound) Liet 598 – Kom as it tsjuster is 
Antwoordlied (gemeente) Liet 281: 6, 7, 10 – Jo strjieljend antlit, dat ús socht 
Schriftlezing: 1 Koningen 19: 8-13 (Bijbel in Gewone Taal) 
Lied door New Sound: Heel ons leven 
Vieren met kinderen 

- Filmpje “Ernie heeft een verrassing” 
- Over de Geest – uitleg en opdracht 
- Kinderen naar eigen ruimte 

Inleiding op verrassende activiteiten 
Verrassende activiteiten 
Presentatie van verrassingen 
Over het thema: Kijk! Laat je verrassen… 
New Sound & gemeente Liet 839: 1, 2, 3, 4 – Ik danste die morgen… 
Gebeden, Onze Vader (uit Bijbel in Gewone Taal) 
Collecte 
1e KIA Werelddiaconaat: ontmoetingsprogramma’s Joodse & Palestijnse kinderen 
2e Kerkrentmeesters 
Muziek tijdens collecte: Kan het niet alleen – Stef Bos & de Zandtovenaar 
Slotlied (New Sound & gemeente) Jou ús in dream, o Hear 
(melodie: Nader, mijn God, bij U – Joh. de Heer, 456) 
Zegen – Amen 
New Sound: 1. His love  
         2. The Lilly of the valley 
 
 
 
 

Tekst: Kan het niet alleen –  
Stef Bos & de Zandtovenaar 
 

Ik kan bergen verzetten, kan grenzen 

verleggen 
Kan de tijd laten stilstaan, verliezen 

en doorgaan 

Ik kan de liefde verklaren, kan de 
hemel beloven 

En ik kan tegen de stroming in de 
toekomst geloven 
 

Maar ik kan het niet alleen, ik kan het 

niet alleen… 
 

Ik kan de sterren laten vallen, kan 
het water laten branden 

En ik kan stap voor stap de wereld 

veranderen 
 

Maar ik kan het niet alleen, ik kan het 

niet alleen… 
 

En ik kan het donker verlichten, kan 

jou leiden door de nacht 
En ik kan mijzelf overwinnen, beter 

worden dan ik dacht 
Ik kan de zwaarte van jouw 

schouders laten vallen 
En tegen de verdrukking in, dwars 

door alles heen, 

de hemel op aarde laten zien, en ik 
kan de tijd laten stilstaan,  

kan verliezen en doorgaan, met 
vallen en opstaan 

Van vooraf aan beginnen, de sterren 

van de hemel zingen 
Het water laten branden, de wereld 

veranderen 
 

Maar ik kan het niet alleen, ik kan het 

niet alleen… 
 



 
  

           
  

 

Toelichting 1e collecte: KIA Werelddiaconaat – ontmoetingsprogramma’s Joodse & Palestijnse 
kinderen 
 
Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen  
Joodse en Palestijnse kinderen komen elkaar in het dagelijks leven bijna niet tegen. Door het gescheiden onderwijs 
in Israël weten ze niets over elkaars cultuur en gebruiken. Via het ontmoetingsprogramma van het Rossing Center 
leren Joodse en Arabische leerlingen uit de Collecterooster2025 hoogste klassen elkaar kennen. Ze bezoeken elkaar 
op school en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis en tradities. Vooroordelen verdwijnen. Dat is niet alleen 
belangrijk voor de kinderen zelf, maar voor de hele Israëlische samenleving. Vandaag is het Israëlzondag. Hiermee 
geeft de Protestantse Kerk uiting aan haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël. Daarom collecteren 
we vandaag voor een project in Israël.  
 

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening:  
NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum, onder vermelding van       
‘Collecte Werelddiaconaat Israël’.  

2e Kerkrentmeesters, NL25 RABO 025 5003 71 ten name van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum-
Pietersbierum. 
 
Bloemengroet: 
Zondag 28 september zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij de heer Klaas van Keimpema, 

Sixtuswei 11 en de heer Elle van Keimpema, Jan baron van Echtenstrjitte 10. 

 
 

Maandag 6 oktober 19.30 uur Moderamen  Terskflier 

Donderdag 9 oktober   9.30 uur Rondom het Woord Terskflier 

Dit seizoen gaan we bezig met de Heilige Geest. Wat lezen we daarover in de bijbel?  
Merken we zelf iets van de Geest in ons leven? Welke liedjes over de Geest vinden we mooi? 
Neem je bijbel en je liedboek mee, als je die hebt. 

 
 

   

 
 
 
        

 

 

    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


