
 

              
   ZONDAGSBRIEF 

      Jaargang 9, nummer 8, zondag 3 november 2024 
                                                                                     

LITURGIE   
 

Orgelspel 
Lied voor de dienst ELB 382: 1, 2, 3 - Heer Uw licht en Uw liefde schijnen 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Aanvangslied ELB 376: 1, 2 - Abba Vader 
Bemoediging en Groet 
Lied: Marco Borsato - Droom, durf, doe en deel 
Gebed bij de opening van de Schrift 
Tieners verlaten de kerk 
Eerste Schriftlezing: Johannes 6: 1 - 15 - Spijzing van de 5000 
Lied: Trinity - Wij delen 
Tweede Schriftlezing: Lucas 10: 25 - 37 - Barmhartige Samaritaan 
Lied ELB 299: 1 t/m 3 - Welk een vriend is onze Jezus 
Overdenking - Liefde die je deelt wordt meer 
Muzikaal intermezzo 
Verdeling in groepjes en bespreken van 3 vragen: 

1. Liefde is delen – kent u daarvan voorbeelden? 
2. Wat was het meest bijzondere wat iemand ooit met u deelde? 
3. Wat betekent het voor u dat Jezus zijn leven deelt? 

 
Lied - Elly en Rikkert - Eerlijk spelen, eerlijk delen 
Gebeden, Stil gebed, gezamenlijk het Onze Vader 
 

Collecte  
1e KIA Zending: Ghana 
2e Kerkrentmeesters 
 

Slotlied ELB 398 - 1 t/m 5 - Handen heb je om te geven 
Zegen - Amen 
 

 
 
 
 
 
 
 

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 
10.00 uur   Sixtuskerk - Zin op Zondag             Thema: Delen is lief  
Georganiseerd door: Diaconie                           
Ouderling:  Jan van der Schaaf 
Diaken:   Hiltje Weewer 
Hulpdiaken:   Jasper Zijlstra 
Aansteken kaars: Hulpdiaken     
Organist:  Eisje Wissmann  
Koster:   Sipko Vlietstra 
Beamteam:  Douwina Duin, Philippus Bakker  
 
 

- Vanaf 9.30 uur staat de koffie/thee klaar! 
 

- Er is tienerdienst 
 

- Na afloop van deze dienst ben je van harte welkom in de voorkerk om even gezellig na te praten  
  met een kop koffie, thee of limonade. 
 

 
   
 
 
 
  
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

           
  

 
Toelichting bij de collecte:  
1e KIA Zending Ghana 
 

Kinderen leren bijbellezen in hun eigen taal  
In de afgelegen dorpen in Noord-Ghana zijn veel volwassenen nog analfabeet. Tegenwoordig gaan de meeste 
kinderen in Ghana naar school. Maar in het dunbevolkte noorden is het vaak ver lopen naar een school en is de 
kwaliteit van het onderwijs een stuk minder. De klassen zijn groot en het onderwijs Engelstalig, terwijl kinderen thuis 
soms alleen een lokale taal spreken. Ook komt de leraar niet altijd opdagen. Daarom leren veel kinderen alsnog niet 
goed lezen en schrijven. Via bijbelclubs leren kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal. Dat is goed voor hun 
leesvaardigheid. Ze krijgen de mooi geïllustreerde Bijbel mee naar huis, waar hele families in contact komen met de 
Bijbelse verhalen. Zo leren ieder jaar 750 kinderen via kinderbijbelclubs bijbellezen in eigen taal. Goed voor hun eigen 
ontwikkeling en mogelijk worden deze kinderen toekomstige kerkleiders. Steun kinderen in Noord-Ghana.  
 

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum- Pietersbierum, onder vermelding van 
‘Collecte KIA Zending Ghana.  
 
2e Kerkrentmeesters, NL25 RABO 0325 5003 71 ten name van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum. 
 
 
Bloemengroet: 
Zondag 27 oktober zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij de heer Martin van den 
Bovenkamp, Hottingawei 6 Pb. 
  
 

Vanmiddag om 15.00 uur is er een feestelijke zangmiddag Christelijk Mannenkoor Laus Deo  
in de Sixtuskerk. Gratis entree. Collecte bij de uitgang. 
 

Dinsdag 5 november   inleveren kopij B&B 18.7 
 

Woensdag 6 november  19.30 uur  Dankdag voor Gewas en Arbeid  Sixtuskerk 
      Voorganger: Pastor J. Nentjes, Sint Annaparochie 
      Collecte: Voedselbank ‘de helpende hand’ 
 

Zondag  10 november   9.30 uur Kerkdienst    Sixtuskerk 
      Voorganger: ds. T.T. Osinga, Franeker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen voor de Zondagsbrief graag uiterlijk donderdags voor 18:00 uur doorgeven via e-mail 
website@pknsexbierumpietersbierum.nl  
 

Als je wekelijkse de zondagsbrief via e-mail wilt ontvangen, dan kun je zich daarvoor inschrijven.  
Aanmelden kan via e-mail: website@pknsexbierumpietersbierum.nl  
 

De kerkdienst bekijken is mogelijk via: www.kerkdienstgemist.nl (live of naderhand).  
Zondagsbrief staat (veelal vanaf vrijdag) op de website www.pknsexbierumpietersbierum.nl  
 
 
 



 
  

           
  

 
 
Woensdag 6 november 2024 - Dankdag voor Gewas en Arbeid 
 
19.30 uur   Sixtuskerk             
Voorganger:  Pastor J. Nentjes, Sint Annaparochie                           
Ouderling:  Jan Bruinsma 
Diaken:   Hiltje Weewer 
Aansteken kaars: Diaken van dienst 
Lector:   Sipko Vlietstra     
Organist:  Bouwe Tjallingii 
Koster:   Sipko Vlietstra 
Beamteam:  Liza Zijlstra, Joop Drost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LITURGIE   
 

Orgelspel 
Lied voor de dienst 218: 2, 3, 5 - Dank U voor deze mooie aarde 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Lied 68: 1, 3 - God richt zich op, de vijand vlucht 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
Lied 68: 7 - God zij geprezen met ontzag 
Kyriegebed 
Lied 195 - Ere zij de Vader en de Zoon 
Apostolische geloofsbelijdenis (staande) 
Lied 146: 1, 5, 7 - Alles wat adem heeft love de Here 
Gebed voor het openen van de Bijbel 
Lezing uit de Bijbel: Matteüs 24: 36-44 (NBV21) 
Lied 675: 1, 2 - Geest van hierboven 
Overdenking Matteüs 24: 44 (NBV21) 
‘’Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’’ 
Lied 753: 1, 2, 3, 6 - Er is een land van louter licht 
Dankgebed en voorbede 
 

Collecte  
Voedselbank ‘de helpende hand’ 
 

Slotlied 769: 1, 2, 5, 6 - Eens, als de bazuinen klinken 
Zegen - Amen 
 
 
 
Toelichting bij de collecte:  
 
Voedselbank ‘de helpende hand’  
Sinds een aantal jaren is de dankstondcollecte bestemd voor de voedselbank. Onze diaconie werkt al een tijdlang 
samen met de voedselbank. Dit in de vorm van een boodschappenkrat in zowel de Sixtuskerk als wel in de Terskflier. 
In dit krat kunnen houdbare levensmiddelen gedeponeerd worden. In het krat ligt een lijst welke producten door de 
voedselbank gebruikt kunnen worden. De lijst staat ook vermeld in de jaargids bij hoofdstuk diaconie.  
De producten uit het krat worden geregeld door de diaconie naar Harlingen gebracht. Samen met producten van 
meerdere donoren wordt dan een compleet pakket voor de klanten samengesteld. Maar niet alle producten worden 
gratis verstrekt, er moet ook worden ingekocht. En er is ook een bezorgdienst voor mensen die niet zelf kunnen 
afhalen. Vandaar deze collecte voor stichting Voedselbank de helpende hand.  
 
Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum- Pietersbierum, onder vermelding van  
‘Collecte Voedselbank ‘de helpende hand’.  
 
 
 
 
 
 
 


