
 

              
   ZONDAGSBRIEF 

      Jaargang 8, nummer 31, Bevrijdingsdag  
         zondag 5 mei 2024 

                                                                                     

LITURGIE   
 

Orgelspel 
Lied voor de dienst 1010: 1, 4 - Geef vrede, Heer, geef vrede 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Beginlied: Vrede voor jou hier gekomen (uit: Geroepen om te Zingen, lied 15) 
Openingswoorden 
Gebed om vergeving, bij drie kaarsen 
 Na iedere bede antwoordt de gemeente hardop met:  
 God, wij bidden om vergeving 
Muziek: War Ends Today - Kane, vertaling zie tekst z.o.z. 

Tip: Stream dit nummer thuis op Spotify of deel het via social media! KANE doneert de inkomsten daarvan aan Save the Children: 
zij zetten zich in om het leven van kinderen in situaties van oorlog, honger en armoede te verbeteren. 

 

Samen de taal van VREDE spreken 
Doen met jongeren - scrabble met VREDE 
Jongeren gaan naar eigen ruimte 
Muziek: Licht - Make Some Noise Kids    
Doen met kinderen - een vredesteken maken 
Bijbellezing: Lucas 10: 1-11 (BGT) 
Lied 1014 - Geef vrede door van hand tot hand 
Overdenking: De taal van VREDE 
Bezinnen en doen: Vrede niet voelen en toch ontvangen 
Evangelische Liedbundel 501 - Vrede van God 
Gebeden  
Collecte 
1e       KIA Noodhulp: Oekraïne 
        NL20 RABO 0325 5024 98 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
2e     Kerkrentmeesters 
        NL25 RABO 0325 5003 71 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
 

Slotlied Vrede, vrede, altijd vrede (melodie: “Alle Menschen werden Brüder”) 
Zegen - Amen 
Lied 708: 1, 6 - Wilhelmus  
Elkaar toezingen bij verlaten kerk: Lieteboek, 421 – Frede foar dy 
 
 
 

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 

10.00 uur     Sixtuskerk - Zin op Zondag   Thema: De taal van vrede  
Voorganger:     Ds. Martha Kroes  
Ouderling:    Dirk Jan Volbeda 
Diaken:     Wijbren Zijlstra 
Aansteken kaars:   Emkje Bruinsma 
Medewerking van:   werkgroep Vorming & Toerusting     
Organist:    Bouwe Tjallingii   
Koster:     Henk Smits 
Beamteam:    Douwina Duin, Philippus Bakker 
 
- Vanaf 9.30 uur staat de koffie/thee klaar. 
- Er is tienerdienst. 
- Na afloop van de dienst is er koffie/thee en limonade drinken in de voorkerk. 
   
 
 
 

  
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

           
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting 1e collecte: KIA Noodhulp: Oekraïne 
 

Steun voor inwoners en ontheemden in Oekraïne  
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in  
Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. 
Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog 
blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen 
voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking.  
Via het programma Noodhulp van Kerk in Actie steun je inwoners en ontheemden in Oekraïne.  
 

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum, onder vermelding van  
‘Collecte KIA Noodhulp, Oekraïne’.  
 
Bloemengroet:  
Zondag 28 april zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij de heer Han Goudberg,  
Jan baron van Echtenstrjitte 25. 
 
 

Maandag 6 mei   
20.00 uur  Pastoraat Terskflier 
 
Hemelvaartsdag 
Donderdag 9 mei 
9.30 uur Kerkdienst  Sixtuskerk  
Voorganger: Ds. Fokko Omta, Nieuwe Niedorp 
Na afloop is koffiedrinken 
     

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertaling: De oorlog eindigt vandaag 
 

Schep een precedent  
voor leider en president 
Begraaf de strijdbijl, 
doorbreek wat gewoon lijkt 
Heb lief zonder voorwaarde -  
die verandering zal ons dragen 
 

Geef het signaal af 
aan cynische critici, al 
kleineren ze ‘t met vol gewicht 
tot er niets meer van over is 
Liefde, daar kun je niet omheen - 
die verandering neemt ook jou mee 
 

De oorlog stopt vandaag - 
is de waarheid als we echt willen 
De oorlog stopt vandaag - 
gebeurt als we echt geloven  
Vrede is de weg te gaan, 
een roeping, vijf letters lang 
De oorlog stopt vandaag (2x) 
 

Luid daarom de klokken 
en haal neer de muren 
Nieuwe resoluties leiden 
naar wat ons kan steunen 
Hoop die ieder kan helen, 
baken dat overal zal lichten 
 

 

Mijn zusters en broeders, 
laten we elkaar niet de ander noemen 
Van New York tot Haifa, 
van Tunis tot Parijs 
Want het gaat om de liefde 
en liefde is het antwoord op alles 
 

De oorlog stopt vandaag 
- is de waarheid als we echt willen 
De oorlog stopt vandaag 
- gebeurt als we echt geloven  
Vrede is de weg te gaan, 
een roeping, vijf letters lang 
De oorlog stopt vandaag (2x) 
 

Wat is er meer waard 
dan vrede op aarde? 
Wat als iedereen zou zeggen: 
één liefde voor alle mensen 
en zo zal het blijven bestaan! 
 

De oorlog stopt vandaag 
- is de waarheid als we echt willen 
De oorlog stopt vandaag 
- gebeurt als we echt geloven  
Vrede is de weg te gaan, 
een roeping, vijf letters lang 
De oorlog stopt vandaag (4x) 

 



 
  

           
  

LITURGIE   
 

Lied voor de dienst 419 - Wonen overal  
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Drempelgebed 
Voorganger: O Heer ontsluit mijn lippen 
Allen:  Onze mond zal zingen van Uw eer 
Voorganger: Heer onze God, U gunt ons het licht in de ogen. 
Allen:  Bepaal ook de plaats, die u vandaag voor ons inruimt, Amen. 
 
Lied 661: 1, 2, 5, 6 - Ten hemel opgevaren is 
Gebed 
Gezang 229: 1, 2, 5 (LvdK) - melodie Lied (psalm) 21 - 
 De dag van onze Vorst brak aan 
Schriftlezing N.T.: Handelingen 1: 1-11 
Lied 662: 1, 2 - Heer, komt in deze tijd 
Preek 
  met halverwege de preek: Alone again - Gilbert o’ Sullivan, vertaling zie tekst 
  na de preek: eerst meditatief orgelspel 
  daarna: Lied 662: 3, 4 - Uit uw verborgenheid 
Gebeden 
Collecte 
1e       Diaconie 
        NL20 RABO 0325 5024 98  
        t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
2e     Kerkrentmeesters 
       NL25 RABO 0325 5003 71  
       t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
 

Slotlied 665: 1, 2, 3, 4 - Om Christus wil zijn wij verblijd 
Zending en zegen 
Amen 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei 2024 
 
9.30 uur     Sixtuskerk      
Voorganger:     Ds. F.F. Omta, Nieuwe Niedorp 
Ouderling:    Jan Bruinsma 
Diaken:     Hiltje Weewer 
Aansteken kaars:   Diaken van dienst 
Lector:     Pietsje van der Zee 
Organist:    Bouwe Tjallingii   
Koster:     Sipko Vlietstra 
Beamteam:    Jouke Kloosterman, Janke Goodijk 
 
- Na afloop van de dienst is er koffie/thee en limonade drinken in de voorkerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertaling: Weer alleen 
 

Binnenkort 
Als ik me niet minder verbitterd voel 
Beloof ik mezelf mij te trakteren 
En een toren in de buurt te bezoeken 
En ik klim naar de top 
Zal mezelf naar beneden storten 
In een poging duidelijk te maken aan wie ook maar 
Wat het is als je diep geschokt bent 
In de steek gelaten in de kerk 
Waar de mensen zeggen 
Mijn God, dat is rot, zij liet hem daar staan 
Zinloos om hier langer te blijven 
We kunnen net zo goed naar huis gaan 
Net als ik deed in mijn eentje 
Weer alleen, natuurlijk 
 

Te denken dat nog maar gisteren 
Ik vrolijk, opgewekt en blij was 
Terwijl ik uitkeek naar, maar wie zou dat niet 
De rol die ik zou gaan vervullen 
Maar als om mij neer te slaan 
Kwam de werkelijkheid naar voren 
En met niet meer dan een kleine aanraking 
Sneed het me in kleine stukjes 
Mij vertwijfeld achterlatend 
Spreek over God in zijn genade 
Want als hij echt bestaat 
Waarom heeft hij mij verlaten 
In mijn uur van nood 
En ik ben echt inderdaad 
Weer alleen, natuurlijk Het lijkt me toe 
Dat er meer harten zijn 
Gebroken in deze wereld 
Die niet gelijmd kunnen worden 
Alleen achter gelaten 
Wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen? 
 

Weer alleen, natuurlijk  
 

Terugkijkend op al die jaren 
En al het overige dat opkomt 
Herinner ik me dat ik huilde toen mijn vader stierf 
Nooit had ik de behoefte mijn tranen te verbergen 
En toen ze vijfenzestig jaar was 
Mijn moeder, God hebbe haar ziel 
Begreep niet waarom de enige man 
Die ze ooit had liefgehad was weggenomen 
Haar achterlatend met een hart 
Zo erg gebroken 
Ondanks aanmoediging van mij 
Werd er nooit een woord over gesproken 
En toen zij overleed 
Huilde en huilde ik de hele dag 
Weer alleen, natuurlijk 
Weer alleen, natuurlijk 
 


