
 

              
   ZONDAGSBRIEF 
      Jaargang 8, nummer 28, zondag 7 april 2024 

                                                                                     

LITURGIE   
 

Lied voor de dienst: Opwekking 733 - 10.000 redenen 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Lied: Opwekking 807 - God van Licht 
Inleiding dienst 
Chosen zingt: Don’t you give up on me - Brandon Lake 
Gebed 
Chosen zingt: Home - We are messengers 
Het Feest 
Chosen zingt: Kingdom - Influence Music 
Bijbellezing en uitleg 
Chosen zingt: Thuis - Sela 
Overdenking 
Lied: Opwekking 849 - Goedheid van God 
Bidden en Danken 
Collecte 
1e       Diaconie 
        NL20 RABO 0325 5024 98 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
2e     Kerkrentmeesters 
        NL25 RABO 0325 5003 71 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
 

Chosen zingt: Amen - I am they  
Zegen 
Lied: Opwekking 801 - Het leven in mij 
Chosen zingt: Happy Day - Tim Hughes    
 
 
 
 
 

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 

10.00 uur     Sixtuskerk - Zin op Zondag    Thema: Welkom Thuis   
De dienst wordt verzorgd door: Band ‘Chosen’, Veenwouden 
In samenwerking met:   Jeugdclubs 
Ouderling:    Tiny Plat 
Diaken:     Marten Kuiken 
Aansteken kaars:   Diaken van dienst         
Koster:     Sipko Vlietstra 
Beamteam:    Douwina Duin, Philippus Bakker 
    
 
 
 

  
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- vanaf 9.30 uur is er de mogelijkheid om een kopje koffie/thee te drinken. 
- na afloop van de dienst is er koffie/thee en limonade drinken in het koor van de kerk!  
 
 
Bloemengroet:  
Zondag 31 maart zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij de heer Yde Baarda,  
Tsjerk Hiddesstrjitte 3. 
 
 
 
 
 
 

God wacht op jou 

Hij kan niet wachten tot wanneer jij 

eindelijk thuiskomt 

En als die dag komt, wordt er feest gevierd 

want Zijn geliefde kind is eindelijk thuis 



 
  

           
  

Geef niet op 
 

Ik zie je, kind 
Ook al kun je mij niet zien 
En ik ken jouw gedachten 
Voordat je zelfs maar nadenkt 
 

Ik heb elk laatste gebed gehoord dat je bad 
Hoewel ik de hele tijd antwoordde 
Je hebt mijn antwoord gewoon niet gehoord 
En ik weet dat het niet gemakkelijk is, oh 
 

Geef mij niet op 
Geef mij niet op 
Want hoe donkerder de nacht wordt 
Hoe helderder het licht valt 
 

Geef mij niet op 
Geef mij niet op 
Je hebt mij niet gezien wat ik beloofde 
Kind, we zijn nog maar net begonnen 
 

Oh Oh oh oh 
Er is zoveel meer 
Oh Oh oh oh 
Oh Oh oh oh 
 

Ik zal jouw weg zijn 
Wanneer er geen uitweg meer is 
En ik zal je kracht zijn 
Wanneer je kracht opraakt 
 

En als je in het vuur loopt 
Ik zal daar in de vlammen zijn 
Ik zou het niet anders willen 
Omdat van je houden gemakkelijk is 
 

Geef mij niet op 
Geef mij niet op 
Wat wanneer de nacht op zijn donkerst is 
Dan valt het licht het hardst 
 

 
 
 
 

Geef mij niet op (2x) 
Geef mij niet op 
Je hebt niet gezien wat ik beloofde 
Kind, we zijn nog maar net begonnen 
 

Open je hart (2x) 
Open je handen  
Open je oogleden 
Ik heb meer dromen 
Ik heb meer plannen 
Ik heb meer zegeningen 
 

Verlies je hoop niet (2x) 
Verlies uw geloof niet 
Dat is waar jouw gevecht plaatsvindt 
 

Ik heb meer dromen (2x) 
Ik heb meer plannen 
Ik heb meer zegeningen 
 

Oh Oh oh oh (2x) 
Er is zoveel meer 
 

Geef mij niet op 
Geef mij niet op 
Wat wanneer de nacht op zijn donkerst is 
Dan valt het licht het hardst 
 

Geef mij niet op 
Geef mij niet op 
Je hebt mij niet gezien wat ik beloofde 
Kind, we zijn nog maar net begonnen 
 

Open je hart..... 
Verlies je hoop..... 
Ik heb meer dromen..... 
Open je hart..... 
Geef mij niet op..... 
 
 
 
 

  Maandag  8 april  19.30 uur  Moderamen Terskflier 

  Dinsdag 9 april 20.00 uur Pastoraat Terskflier  
     Inleveren kopij B&B 18.2 

  Zondag  14 april Jaarthemadienst Barradeel in de Martinuskerk te Tzummarum 
     Thema: Geloof, Hoop, Liefde en Wijsheid 

Aanvang: 9.30 uur  
     Voorganger: W. Dondorp 
     Na de dienst is er koffiedrinken 
   

   

   

   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thuis 
 

Ik was aan het rennen, 
God U weet hoe lang 
En ik kon niet ontsnappen 
aan alle dingen die ik had gedaan 
U loste mijn problemen op 
met onvoorwaardelijke liefde 
En U toonde mij Uw genade 
terwijl ik die niet verdiende 
En U droeg mij 
toen ik niet verder kon 
 

Refrein:  
U bent mijn thuis 
U bent mijn thuis 
Als ik me in de steek gelaten voel 
alleen en verloren 
Dan bent U mijn thuis 
 

Het leven is gemakkelijk maar  
vergis je niet 
De zon gaat onder 
maar ik ben klaarwakker 
En ik heb dit gevoel 
diep in mijn lijf 
We zullen samen zijn 
aan het einde van deze 
Ja, we zullen samen zijn 
aan het einde van deze weg 
 

Refrein 
 

Ik kan niet geloven 
dat U van me houdt 
zoals ik ben 
Ik was een vreemde 
voordat ik U leerde kennen 
En U nam mij in Uw huis 
en U brak mijn muren af 
Zonder U zou ik helemaal niets zijn 
Zonder U zou ik helemaal niet zijn 
 

Refrein 
 
 



 
  

           
  

Geweldige dag 
 

De grootste dag uit de geschiedenis 
De dood is verslagen 
U hebt me gered 
Zing het uit 
Jezus leeft 
 

Het lege kruis 
het lege graf 
Eeuwig leven 
U hebt overwonnen 
Schreeuw het uit 
Jezus leeft 
Hij leeft 
 

Refrein: 
O, geweldige dag 
geweldige dag 
U hebt mijn zonden weggewassen 
O, geweldige dag 
geweldige dag 
ik zal nooit meer dezelfde zijn 
Voor altijd zal ik veranderd zijn 
 

Als ik op die plek ben 
Eindelijk vrij 
Ontmoet ik U 
van aangezicht tot aangezicht 
Ik ben van U 
Jezus, U bent van mij 
 

Eindeloze vreugde 
volmaakte vrede 
De aardse pijn zal voorbij zijn 
Vier feest 
Jezus leeft 
Hij leeft 
 

Refrein 
 

Oh, wat een geweldige dag 
Wat een geweldige manie 
Dat U mij hebt gered 
En oh, wat een geweldige dag 
Wat een glorieuze naam 
 

Refrein 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amen 
 

Ik heb geen woorden 
meer om iets te zeggen 
Weet niet wat Ik zou 
moeten bidden 
God, ik heb U nodig 
God, ik heb U nodig 
 

O Heer, mijn geloof is moe 
en tranen vullen mijn ogen 
Maar ik zal op U vertrouwen 
ik zal op U vertrouwen 
Wat er ook op mijn pad komt 
U hebt mij leren zeggen 
 

Amen 
laat Uw koninkrijk komen 
Amen 
laat U wil worden gedaan 
En door vreugde en verdriet 
U bent God boven alles 
Amen 
we zingen Amen 
 

Wanneer ik amper kan staan 
Maakt U mij weer sterk 
Ik zal U zoeken 
Ik zal U zoeken 
 

Hoewel er problemen zullen zijn 
mijn handen zullen 
naar de hemel reiken 
Ik zal U prijzen 
ik zal U loven 
Wat er ook op mijn pad komt 
U hebt mij leren zeggen 
 

Amen 
laat Uw koninkrijk komen 
Amen 
laat U wil worden gedaan 
En door vreugde en verdriet 
U bent God boven alles 
Amen 
we zingen Amen 
 

Van eeuwigheid tot eeuwigheid 
Van eeuwigheid tot eeuwigheid 
Van eeuwigheid tot eeuwigheid 
Van eeuwigheid tot eeuwigheid 
Amen 
 

Amen 
laat Uw koninkrijk komen 
Amen 
laat U wil worden gedaan 
En door vreugde en verdriet 
U bent God boven alles 
Amen 
we zingen Amen 
 
 

Koninkrijk 
 

U zei Hallo, hoe gaat het met je 
U hebt U tijd genomen 
Toen ik U ontmoette  
in mijn angst en waanzin 
Ik wis niet wat ik aan het doen was 
was tijd aan het verspillen  
Het was duidelijk dat ik 
het niet kon zien 
 

En U wist dat ik op zoek was 
naar iets of iemand 
Ik hoorde U kloppen 
maar ik kon de waarheid niet aan 
Ik zie mijn spiegelbeeld 
maar ik kan mijn gezicht 
niet onderscheiden 
Ik dacht dat ik een gefluister 
hoorde, zei U.... 
 

Ik hoorde U zeggen 
Ooh, vergeef hen 
Ik hoorde U zeggen 
Ooh, Ik wil een Vader 
voor hen zijn 
ik hoorde U zeggen 
Ooh, welkom in het Koninkrijk 
Mijn zonen en dochters 
 

Ik voel het geluid van vele wateren, 
het raakt mijn borst 
Een licht dat niet eens scheen 
begon te flikkeren 
Een stem die mijn begrip 
te boven ging 
trok me naar binnen 
Het maakte niet uit 
waar ik geweest was 
of wat ik had gedaan 
 

En U wist dat ik op zoek was 
naar iets of iemand 
Ik hoorde U kloppen 
maar ik kon de waarheid niet aan 
Ik zie mijn spiegelbeeld, 
maar ik kan mijn gezicht 
niet onderscheiden 
Ik dacht dat ik een gefluister  
hoorde, zei U..... 
 

Kom in het licht 
Kom in het licht 
De hemel wacht op jou 
Stap maar binnen (4x) 
 

Ik hoorde U zeggen 
Ooh, vergeef hen 
Ik hoorde U zeggen 
Ooh, Ik wil een Vader 
voor hen zijn 
ik hoorde U zeggen 
Ooh, welkom in het Koninkrijk 
Mijn zonen en dochters 
 
 


