
 

              
   ZONDAGSBRIEF 

      Jaargang 8, nummer 24, 5e zondag 40dagentijd zondag 17 maart 2024 
                                                                                     

LITURGY   
 

Oargelspul 
Liet foar de tsjinst: Psalm 84: 1, 2 - Hoe leaflik is jo hûs, o Hear 
Stilte – Konsistoarjegebed 
Wolkom en meidielings  
Oanstekken fan de kears fan ferbûnens 
Liet fan it begjin: Psalm 84: 5, 6 - O God, ús skyld, kom op ús ta 
Bemoediging en groetnis 
Kyriëgebed 
Liet fan ynkear 538: 1, 3, 4 - In minske wêze op ierde 
Gebed 
Op aventoer nei Peaske - Opdracht fan de wike 
 

Skriftlêzingen: Psalm 22: 1-12 en Jesaja 40: 27-31 
Liet: Myn folk, hoe kinne jim no sizze? - mei gitaarbegelieding: 2, 4 en 6 allegearre) 
Myn folk hoe kinne jim?  - (tekst Fedde Schurer, meldije Louise Godin) 
Skriflêzingen: Preker 11 en Mattéus 6:22, 23 
Liet 364: 4, 5, 6 - Yn stil ûntsach  
Ferkundiging 
Oargelspul  
Liet 767: 1-7 - De takomst fan de Hear brekt oan 
Liet: In lân om fan te dreamen - (mei gitaarbegelieding) 
Gebeden - Stil gebed - Us Heit 
 Kollekte 
1e       KIA Zending: Rwanda 
        NL20 RABO 0325 5024 98 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
2e      Kerkrentmeesters  
        NL25 RABO 0325 5003 71 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
 

Slotliet 418 - God, skink ús de moed ticht by Jo te bliuwen 
Seine - songen Amen      
 
 
 
 
 

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 

9.30 uur     Sixtuskerk - Fryske Tsjinst -   
Voorganger:    Ds. G.S. Groeneveld, Bolsward 
Ouderling:    Loziena Bakker 
Diaken:     Wijbren Zijlstra 
Aansteken kaars:   Diaken van dienst   
Lector:     Ane Jukema      
Organist:     Gerrit de Vries 
Koster:     Henk Smits 
Beamteam:    Jouke Kloosterman, Janke Goodijk 
    
- na afloop van de dienst is er koffie/thee en limonade drinken in het koor van de kerk!  
 
 
 
 
 

  
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

           
  

 
Toelichting 1e collecte: KIA Zending: Rwanda 
 

Leerzame stripverhalen voor kinderen in Rwanda  
In Rwanda zijn weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten maken leerzame stripverhalen voor kinderen, die ze via 
scholen en kerken verspreiden. De stripverhalen gaan over bijbelverhalen maar ook over allerlei thema's zoals 
gezondheid, voeding, christelijke normen en waarden. Steeds geschreven vanuit het oogpunt van kinderen. Kinderen 
gaan beter lezen, maar leren ook goed en kwaad, recht en onrecht onderscheiden. Belangrijk in een land waar men nooit 
meer een genocide wil meemaken. Ieder jaar wil men 3000 nieuwe boeken verspreiden, waaronder steeds twee boeken 
over nieuwe onderwerpen.  
 

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum- Pietersbierum, onder vermelding van  
‘Collecte KIA Zending Rwanda’.  
  
Uitleg liturgisch bloemschikking 40dagentijd en Pasen 
5e zondag 
Jeremia 32:1-15 en 42-44 ‘... omdat jij het recht hebt om als losser op te treden.’ (Jeremia 32:7)  
Een losser  
Jeremia zit gevangen. Koning Sedekia vindt het te riskant om hem vrij rond te laten lopen. De woorden van deze 
onheilsprofeet zouden het volk weleens kunnen demotiveren. Nog altijd proberen machthebbers critici de mond te 
snoeren door hen op te sluiten. Maar God laat zich de mond niet snoeren. Hij geeft Jeremia de opdracht om de akker van 
zijn neef Chanamel te kopen, zodat het land in familiebezit zal blijven. Lossen, heet dat in de Bijbel. Dat Jeremia, juist nu 
koning Nebukadnezar op het punt staat om de stad in te nemen, de losser van zijn neef moet zijn, spreekt boekdelen. 
Ook al valt straks de stad, het land zal nooit het eigendom van de koning van Babel worden. Jeremia, de ‘onheilsprofeet’, 
blijkt een losser te zijn.  
 

Kernwoorden: rechtvaardigheid, vertrouwen, oplossen  
 

Schikking  
De bol staat met de opening naar boven toe. Aan het groene mos wordt wat gras toegevoegd, de verwijzing naar het 
land.  
 
Bloemengroet:  
Zondag 10 maart zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij mevrouw Sjo Hanenburg-Jellema, 
Boargemaster Dukerstrjitte 21. 
 
 
  Maandag 18 maart 20.00 uur  Kerkenraad  Terskflier 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mededelingen voor de Zondagsbrief graag uiterlijk donderdags voor 18.00 uur doorgeven via e-mail  
website@pknsexbierumpietersbierum.nl  
 

Als je wekelijkse de zondagsbrief via e-mail wilt ontvangen, dan kun je zich daarvoor inschrijven.  
Aanmelden kan via e-mail: website@pknsexbierumpietersbierum.nl  
 

De kerkdienst bekijken is mogelijk via: www.kerkdienstgemist.nl (live of naderhand).  
Zondagsbrief staat (veelal vanaf vrijdag) op de website www.pknsexbierumpietersbierum.nl 
 



 
  

           
  

 
Midweekgebed - woensdag 20 maart 2024 om 19.00 uur  
 
Thema: Genoeg eten voor iedereen 
 
Voorganger:  Tiny Plat 
Organist:  Gerrit de Vries 
Koster:   Sipko Vlietstra 
Beamteam:  Jappie en Maaike Plat 
 
 
 
Stilte 
Aansteken van de kaars 
 
Orgelspel: “Jesus, meine Zuversicht” - Max Reger 
 
Bemoediging en drempelgebed: 
 
  V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
  G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
  V: Heer, onze God, vergeef ons al wat wij misdeden 
  G: en laat ons weer in vrede leven. Amen. 
 
Zingen: Lied 995: 1, 2 - Jezus, mijn verdriet is groot 
 
Korte inleiding op de lezing 
 
Lezing van de schrift: Marcus 6: 34-44 
 
Moment van stilte 
 
Orgelspel: Improvisatie over lied 995 
 
Gebeden, stilte, gezamenlijk Onze Vader 
 
Na iedere intentie zingen wij: 
A: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons 
 
Zingen: Lied 975: 3, 4 - Jezus roept hier mensen samen 
 
Zegenbede: V: Moge de Heer ons zegenen en behoeden 
                        A: (gezongen) Amen 
 
 


