
 

              
   ZONDAGSBRIEF 

      Jaargang 8, nummer 12, 4e Adventzondag 24 december 2023 
                                                                                     

LITURGIE      
               
Lied voor de dienst: De kleine drummer (tekst zie onder) 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Aansteken 4 Adventskaarsen 
Openingswoorden 
Musical  
Gebed 
Slotlied: Go, tell it on the mountain (tekst zie volgende bladzijde) 
Zegen 
Collecte bij de uitgang 
1e      Diaconie 
       NL20 RABO 0325 5024 98 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
2e    JOP (Jong Protestant) 
       NL25 RABO 0325 5003 71 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
 
 
Na de dienst is er koffie/thee en limonade met kersttractatie. 
 
 

 
 
 

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 

9.30 uur    Sixtuskerk     
Voorganger:   ds. Martha Kroes 
Ouderling:   Jan van der Schaaf 
Diaken:    Jelle Jukema 
Aansteken kaars:  Hendrik Tuinstra 
Gebed:    Pien Jukema 
Met medewerking van:  Musicalgroep o.l.v. Tiny Plat, Rianne Jukema 
Koster:    Henk Smits 
Beamteam:   Liza Zijlstra, Joop Drost 
 
 
 
 
 

  
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekst: De kleine drummer 
 

Hoor, daar buiten – parompapompom  
Een jongen met z’n trom – parompapompom  
Hij loopt daar door de nacht – parompapompom  
En hij trommelt zacht - parompapompom, 
rompapompom, rompapompom  
Voor het koningskind – parompapompom  
Op z’n trom  
 

Lieve baby – parompapompom  
‘k Heb slechts mijn trommel mee – 
parompapompom  
Ik heb geen geld of zo – parompapompom  
Ik heb geen mooi cadeau – parompapompom, 
rompapompom, rompapompom  
Maar ik speel voor jou – parompapompom  
Op mijn trom  
 

 

 
 

Aan de hemel – parompapompom  
Eerst klein en eerst nog ver – parompapompom  
Verschijnt een heldere ster – parompapompom  
Het koningskind is er - parompapompom, 
rompapompom, rompapompom  
En ik speel voor hem – parompapompom  
Op mijn trom, op mijn trom, op mijn trom 
 



 
  

           
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting collecte: JOP (Jong Protestant)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Toelichting collecte: JOP (Jong Protestant) 
 

Goed voorbereid met jongeren op weg  
Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te 
zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en serieus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier 
zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren.  
Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk seizoenspakketten gemaakt: een totaal jeugdseizoen 
aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten.  
 

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL25 RABO 0325 5003 71 ten name van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum- Pietersbierum, onder vermelding van 
‘collecte JOP december’.  
 
 
Vakantie 
Ds. Martha Kroes en ds. Evert Jan Hefting hebben de 1e week van januari: maandag 1 tot en met zondag 7 januari 2024 
vakantie. Eén van de collega’s van de werkgemeenschap zal dan waarnemen. Liza Zijlstra, voorzitter van de kerkenraad, 
weet wie ze vervangt.  
 
 
 

Van harte welkom KERST met ons te vieren. 
 

De komende vieringen:  
 

24 december  Kerstnachtdienst  21.30 uur  Thema: ENGELEN  
na afloop warme chocolademelk en kerstbrood 
 

25 december Kerstmorgendienst 10.00 uur M.m.v.  ‘New Sound’ o.l.v. Dirk Norbruis 
     na afloop koffie/thee drinken 
 
 

 

Slotlied 
 

Go, tell it on the mountain  
Over the hills and everywhere;  
Go, tell it on the mountain  
That Jesus Christ is born… 
 

The shepherds feared and trembled,  
when lo! Above the earth, 
rang out the angels’ chorus  
that hailed the Saviour’s birth.  

Go, tell it on the mountain…  
 

And lo! When they had heard it, 
they all bowed down to pray,  
then travelled on together,  
to where the Baby lay.  

Go, tell it on the mountain… 
 

Down in a lowly manger  
the humble Christ was born  
and God sent us salvation  
that blessed Christmas morn.  

Go, tell it on the mountain… 
 

I too am like a shepherd,  
my flock of days to guard,  
each day finds time for praying,  
from this I won’t retard.  

Go, tell it on the mountain…  
 

Vertaling: 
 

Ga, vertel het op de bergen, 
over de heuvels, ja overal; 
Ga, vertel het op de bergen, 
Dat Jezus geboren is. 
 

De herders trilden angstig, 
toen boven in de lucht 
het engelenkoor begroette 
het pasgeboren kind. 

Ga, vertel het op de bergen… 
 

En kijk! Toen zij het hoorden, 
vielen zij op knieën neer, 
en reisden samen verder 
snel naar de baby teer. 

Ga, vertel het op de bergen… 
 

Daar in een kale kribbe 
lag ’t kleine Christuskind 
en zo bracht God ons redding, 
een zegenrijke Kerst. 
Ga, vertel het op de bergen… 
 

Ik ben ook net zo’n herder, 
die trouw de dagen waakt, 
en biddend zoekt naar ’t Kerstkind, 
ja, dat is alles waard. 

          Ga, vertel het op de bergen… 
 



 
  

           
  

LITURGIE     Thema: Engelen 
 

Orgelspel 
Samenzang voor de dienst: Lied 486: 1, 3 - Midden in de winternacht | Lied 483 - Stille nacht, heilige nacht 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Samenzang: Beginlied 498: 1, 2, 3 - Bethlehem, o uitverkoren stad 
Openingswoorden en gebed 
Samenzang: Lied 498: 4, 5  
Kerstevangelie: Lucas 2: 1-14 (uit: Bijbel in Gewone Taal) 
Samenzang: Evangelische Liedbundel 101 - Ere zij God 
Engelen in Sixtus’ Kerstboom 
Muziek: Engelbewaarder - Marco Schuitmaker 
Kerstverhaal 
Muziek: Angels - Robbie Williams met de Metropole Orchestra 
Gebed 
Collecte 
1e      Kerk in Actie Kinderen in de Knel: Oekraïne 
       NL20 RABO 0325 5024 98 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
2e     Kerkrentmeesters 
       NL25 RABO 0325 5003 71 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
 

Samenzang: Slotlied 481: 1, 3 - Hoor, de engelen zingen de eer 
Zegen - Amen 
 
Na de dienst is er chocolademelk en kerstbrood in het koor van de kerk. 
 
 
 
 

              
   ZONDAGSBRIEF 

      Jaargang 8, nummer 12, Kerstnachtdienst 24 december 2023 
  

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 
21.30 uur    Sixtuskerk     
Voorganger:   ds. Martha Kroes 
Ouderling:   Dirk Jan Volbeda 
Diaken:    Lammijna Hanenburg 
Aansteken kaars:  Diaken van dienst  
Lector:    Sipko Vlietstra 
Organist:    Gerrit de Vries 
Koster:    Henk Smits 
Beamteam:   Douwina Duin, Philippus Bakker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting collecte: Kerk in Actie Kinderen in de Knel: Oekraïne (Kerst) 
 

Oekraïne - Help kinderen in Oekraïne de oorlog door  
Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen 
in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. 
Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen.  
Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige 
plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, 
zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders 
kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, 
zodat kinderen kunnen blijven leren.  
 

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum- Pietersbierum, onder vermelding van ‘collecte KIA Kerst 
Kinderen in de knel’.  
 
 



 
  

           
  

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen jullie allemaal hele fijne Kerstdagen! 
 
 

Tekst - Engelbewaarder 
 

Duizenden strepen, duizenden bomen, 
ben in gedachten, ben aan het dromen... 
Je zit in mijn auto en voel me bevrijd: 
Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd. 
 

Je zit zonder zorgen, nergens aan denken, 
even maar stoppen om bij te tanken... 
Flitsende lampen, een motor die draait: 
Toch waarschuwt een haan in je hoofd die kraait. 
 

Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat: 
je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je praat. 
Ik weet nu ook dat zo’n engelbewaarder op je let. 
Ik kan het weten: ik ben er zelf eens door gered. 

 
 

Tien kilometer, dan ben je weer thuis, 
je ziet in de verte het dak van je huis, 
je voelt dat je slaap hebt, toch rij je maar door: 
Een engelbewaarder die bijna verloor. 
 

En dan zie je bloemen, alles is wit: 
Het is toch je moeder die naast je zit. 
Je kijkt in haar ogen en ziet dan een traan 
alsof ze wil zeggen: voorzichtig voortaan. 
 

Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat... 

Tekst - Angels 
 

Is sit and wait 
Does an angel contemplate my fate? 
And do they know the places where we go 
When we're grey and old? 
'Cause I've been told 
That salvation lets their wings unfold 
So when I'm lying in my bed 
thoughts running through my head 
and I feel that love is dead 
I’m lovin’ angels instead 
 

Refrein:  
And through it all 
She offers me protection 
A lot of love and affection 
Whether I'm right or wrong 
And down the waterfall 
Wherever it may take me 
I know that life won't break me 
When I come to call 
She won't forsake me 
I'm lovin' angels instead 
 

When I'm feeling weak 
And my pain walks down a one-way street 
I look above 
And I know I'll always be blessed with love 
And as the feeling grows 
She breathes flesh to my bones 
And when love is dead 
I’m lovin’ angels instead 
 

Refrein (2x) 
 

Vertaling: - Engelen 
 

Ik zit en wacht 
Denkt een engel na over mijn lot? 
Weten zij waar we heengaan 
als we grijs en oud zijn? 
Want er is mij verteld 
dat redding hun vleugels laat openvouwen. 
Dus als ik in bed lig en 
gedachten door mijn hoofd malen, 
en voel dat de liefde dood is: 
geef me dan maar engelen 
 

Refrein: 
En dwars door alles heen 
biedt zij mij bescherming, 
veel liefde en genegenheid, 
of ik nu gelijk of ongelijk heb. 
En vallend langs het water naar beneden, 
waarheen het me ook zal brengen, 
weet ik dat het leven mij niet zal breken. 
Wanneer ik haar roep, 
zal ze mij niet in de steek laten: 
Daarom houd ik meer van engelen. 
 

Als ik me kwetsbaar voel en pijn me 
een kant opduwt waar ik niet terug kan, 
dan kijk ik naar boven en weet ik dat  
ik altijd met liefde gezegend zal worden. 
En als dat gevoel sterker wordt, 
ademt zij het vlees op mijn botten. 
En als de liefde dood is, 
houd ik des te meer van engelen. 
 

Refrein (2x) 
 



 
  

           
  

LITURGIE    
 

Voor de dienst zingt New Sound: De earste Kriist | Go tell it on the mountains 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Aansteken van de Kerstkaars 
Lied 477: 1, 3, 4 - Komt allen tezamen 
Bemoediging en Groet 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Gedicht 
Lied 489: 1, 2 - Komt ons in diepe nacht ter ore 
Gebed 
Loflied: New Sound - De sterre gaat stralen 
Schriftlezing: Jesaja 11: 1-10 
Lied 473 - Er is een roos ontloken 
Verhaal: Jozef en Maria naar Bethlehem | Sandy Tales 
Lied 498: 1, 4, 5 - Bethlehem, o uitverkoren stad 
Verkondiging 
New Sound: When a child is born 
Lied 474 - Loof God, gij christenen, maak Hem groot 
New Sound: 1, 3, 5 Allen: 2, 4, 6 
Gebeden 
Collecte 
1e      Kerk in Actie Kinderen in de Knel: Oekraïne 
       NL20 RABO 0325 5024 98 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
2e     Kerkrentmeesters 
       NL25 RABO 0325 5003 71 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
 

Slotlied - Ere zij God 
Zegen - Amen 
Na afloop zingt New Sound: Joy to the world 
 
Na de dienst drinken we koffie/thee in het koor van de kerk. 
 

              
   ZONDAGSBRIEF 

      Jaargang 8, nummer 12, Eerste Kerstdag 25 december 2023 
                                                                                     

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 
10.00 uur    Sixtuskerk     
Voorganger:   ds. Evert Jan Hefting 
Ouderling:   Jan Bruinsma 
Diaken:    Hiltje Weewer 
Aansteken kaars:  Diaken van dienst 
Lector:    Pien Zijlstra  
Met medewerking van: New Sound o.l.v. Dirk Norbruis 
Organist:    Dirk Norbruis 
Koster:    Sipko Vlietstra 
Beamteam:   Jan Willem en Djurretta Glastra van Loon 
 

- voor de jonge kinderen die in de kerk zitten zijn er groene tasjes beschikbaar bij de ingang van de kerk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oudejaarsdienst 
Omdat dit jaar de oudejaarsdienst op een zondag valt, is er een morgendienst waarin onze ds. Martha Kroes voorgaat. 
’s Avonds is er geen dienst. 
 


