
 

              
   ZONDAGSBRIEF 

      Jaargang 8, nummer 11, 2e Adventzondag 10 december 2023 
                                                                                     

LITURGIE    
 

Orgelspel 
Lied voor de dienst: ELB 174 - Leid vriend’lijk Licht 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Aansteken van de Tweede Adventskaars 
Intochtslied 444: 1, 2, 4 - Nu daagt het in het oosten 
Bemoediging en Groet 
Gebed: Prayers for Peace - Nani Vazana -> vertaling van de tekst  
Lezing uit OT: Jesaja 40: 1-11 (uit: NBV) 
Lied 72: 1, 4 - Geef, Heer, de koning uwe rechten 
Lezing uit Evangelie: Johannes 1: 19-28 (uit: NBV) 
Lied 439: 1, 2 - Verwacht de komst des Heren 
Preek 
Muziek: De weg - Stef Bos -> tekst  
Voorbeden 
Collecte 
1e       Kerk in Actie Kinderen in de Knel: Myanmar 
        NL20 RABO 0325 5024 98 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
2e     Kerkrentmeesters 
        NL25 RABO 0325 5003 71 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
 

MAALTIJD VAN BROOD EN WIJN 
Klaarmaken van de tafel 
en tafellied 287: 1, 2, 4, 5 - Rond het licht dat leven doet 
Nodiging 
Tafelgebed 
Lied: ELB 362: 1, 2, 3 - God in ons midden 
Vervolg tafelgebed 
Gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
Inzettingswoorden 
Delen van brood en wijn 
Dankgebed 
Slotlied 438: 1, 3, 4 - God lof! Nu is gekomen 
Zegen - Amen 
 
 

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 

9.30 uur     Sixtuskerk - viering Heilig Avondmaal - 
Voorganger:    ds. Martha Kroes 
Ouderling:    Liza Zijlstra 
Diaken:     Marten Kuiken 
Hulpdiaken en aansteken kaars: Josephien Vlietstra 
Lector:     Wijbren Zijlstra 
Organist:     Bouwe Tjallingii 
Koster:     Sipko Vlietstra 
Beamteam:    Jan Willem en Djurretta Glastra van Loon 
 
- voor de jonge kinderen die in de kerk zitten zijn er groene tasjes beschikbaar bij de ingang van de kerk. 
- er is géén kindernevendienst, de kinderen oefenen komende zondagen voor de kerstmusical. 
 

- na afloop van de dienst is er koffie/thee en limonade drinken in de voorkerk! 
 
 
 
 

  
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertaling Prayers for peace (gebeden voor vrede) 
 

Arabisch:  God is groots: ik getuig van de 
grootsheid van God en zijn profeet. 
Kom bidden voor het goede, want 
God is de grootste. 

 

Hebreeuws:  Vrede voor jou. Engelen van 
hemelse vrede, daal neer en breng 
vrede op aarde. Koning van de 
engelen, breng ons vrede  

 

Engels:  Verbazingwekkende genade die zo 
lieflijk klinkt: je hebt mij, arme, 
gered. Ooit was ik verloren, maar 
nu ben ik gevonden, ooit was ik 
blind, maar nu zie ik. 

 
Tekst De Weg - Stef Bos 
 

Niet meer zien wat er niet is 
Alles weg wat in de weg staat 
Met een glimlach kijken naar wat was 
En zien dat het allemaal voorbijgaat 
 

Niet meer jagen op die spoken 
Niet meer meegaan met de tijd 
Niet meer doen wat je niet doen wilt 
Omdat je niet een spelbreker te zijn 
 

Volg niet de aangegeven richting 
Volg niet de route die je kent 
De omweg is veel mooier 
Je ziet meer langs een weg die je niet kent 
 

Geen gelijk meer om te krijgen 
Geen barricade in je hoofd 
Geen waarheid en geen stelling te bewijzen 
Alleen nog doen wat je gelooft 
  
Volg niet de aangegeven richting 



 
  

           
  

                          Kerstvoorstelling in Minnertsga 
 

                                                    Op vrijdag 15 december is er om 19.00 uur een speciale  
         kerstvoorstelling met de Zandprinses, de Waadblazers 

                                    en solist Hanna Hoogsteen in de Meinardskerk. 
 

     De kerk is om 18.45 uur open en er is bij de uitgang  
                                                    een collecte voor de onkosten. 
 
Krystroaskonsert mei Tetsje van der Kooi & muzikale freonen ‘that’s how the light gets in’ 
Snein 17 desimber om 20.00 oere yn de Andreastsjerke fan Winaam 
 

‘Yn ús programma bringe we muzyk fol liedende klokken, ingelenstimmen en skitterjend ljocht.   
Sa besykje wy om yn in tsjustere wrâld wer wat ljochtsjes oan te stekken. As teken fan frede en as fonkjes fan hope.  
 

Yntree: € 15,- (glês Glühwein of poeiermolke derop ta) 
Reserveare kin fia mail: jantsjepost@planet.nl 
 

Toelichting collecte: KIA Kinderen in de knel: Myanmar (Advent)  
 

Opvang en onderwijs voor jonge vluchtelingen in Myanmar  
Als gevolg van de langdurige conflicten in het Zuidoost-Aziatische land Myanmar (Birma) zijn veel inwoners over de grens 
met buurland Thailand gevlucht. Alleen al in Mae Sot en omgeving verblijven naar schatting 250.000 Birmese migranten 
en hun gezinnen. Met steun van Kerk in Actie worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en krijgen ze 
verzorging en scholing. Kinderen zonder identiteitspapieren krijgen een geboortebewijs, want zonder registratie bestaat 
een kind feitelijk niet en komen de basismensenrechten van kinderen in gevaar! Ze hebben geen recht op onderwijs, 
gezondheidszorg, en de risico's op uitbuiting en misbruik zijn groter. Kinderen worden bewust gemaakt van hun 
(mensen)rechten en zijn zo op de toekomst voorbereid.  
 

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum- Pietersbierum, onder vermelding van  
‘collecte Werelddiaconaat Myanmar’.  
 
 
Bloemengroet:  
Zondag 3 december zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij de heer Han Visser,  
Hottingabûr 62. 
 
 
  Vrijdag  15 december 16.00 uur Kerstviering 70+     Terskflier 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstgroet 
Bij het uitgaan van de kerk kun je een adres van een voorkeurs-gemeentelid  
(die buiten onze dorpen Sexbierum-Pietersbierum wonen) meenemen om een kerstkaart te sturen.  
 

Van harte aanbevolen namens de Diaconie  
 
 


