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Jaargang 8, nummer 9, zondag 26 november 2023

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst!

9:30 uur Sixtuskerk - Eeuwigheidszondag - Gedenken overleden (oud-) gemeenteleden
Voorgangers: Ds. Martha Kroes

Ds. Evert Jan Hefting
Ouderlingen: Anna Ykema, Pietsje van der Zee
Diaken: Jelle Jukema
Aansteken kaars: Diaken van dienst
Lector: Joke de Witte
Organist: Gerrit de Vries
Muzikale medewerking: Sixtuscantorij o.l.v. Gerrit de Vries
Koster: Sipko Vlietstra
Beamteam: Douwina Duin, Philippus Bakker

- voor de jonge kinderen die in de kerk zitten zijn er groene tasjes beschikbaar bij de ingang van de kerk. @

- na afloop van de dienst is er koffie/thee en limonade drinken in de voorkerk! @

LITURGIE
Orgelspel

Lied voor de dienst in wisselzang met de cantorij: Lied 753: 1, 2, 3, 6 - Er is een land van louter licht

Stilte — Consistoriegebed
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin
Aanvangslied 139: 1, 2 - Heer die mij ziet zoals ik ben
Bemoediging en Groet
Lied 139: 8
Gebed van inkeer
Loflied 725: 1, 2 - Gij boden rond Gods troon
Lezing: Prediker 3: 1- 8 (uit: Bijbel in Gewone Taal) - Alles heeft zijn eigen tijd
Muziek: Alles is lucht - Frank Boeijen & Stef Bos (tekst zie bladzijde 3)
Lezing: Romeinen 8: 38 - 39 (uit: Nieuwe Bijbelvertaling) - Leven in Gods liefde
Lied 91a: 1, 3 - Wie in de schaduw Gods mag wonen
Preek
Lied 791: 1, 2, 3 - Liefde, eenmaal uitgesproken
GEDENKEN VAN OVERLEDENEN
Inleidende woorden
Lied 598 - Als alles duister is - in wisselzang met cantorij
Aansteken kaarsen voor:
Gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden
Dorpsgenoten die afgelopen jaar zijn overleden
Mensen in onze wereld die afgelopen jaar naamloos stierven
Cantorij: An Irish Blessing (vertaling tekst zie bladzijde 3)
Individueel aansteken van een lichtje
Cantorij: The Road Home (vertaling tekst zie bladzijde 3)
Gebeden - Stil gebed - Onze Vader
Collecte

e

1~ Diaconie - NL20 RABO 0325 5024 98 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum

e

2° Pastoraat - NL25 RABO 03255003 71 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum

Overhandiging kaarsen en leitjes aan de familie / naasten
Slotlied 657: 1, 2, 4 - Zolang wij ademhalen
Zegen - Amen

Geefimet
ﬁ Givt



Toelichting collecte: Pastoraat

Met het oog op het einde

Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist voor
mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei
vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat. Voor mensen in verpleeghuizen is de
eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn
op deze plek onmisbaar.

Vandaag is het Eeuwigheidszondag. Daarom collecteren we voor pastoraat waarbij er aandacht is voor mensen voor wie
de eindigheid van het leven een belangrijk thema is.

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening:
NL25 RABO 0325 5003 71 ten name van Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum, onder vermelding van ‘collecte Pastoraat’.

Uitleg bij het liturgisch bloemstuk

De schikking is gemaakt op een dode stronk, als verwijzing naar de dood. Uit dat dode hout lijkt nieuw leven te ontstaan.
Dit staat voor de mooie herinneringen dit wij hebben aan allen die ons zijn voor gegaan.

De paarse bloemen staan symbool voor het verdriet en de rouw.

Het groen in deze schikking staat voor Gods trouw aan de mens.

De witte bloemen, waaronder witte rozen, staan voor liefde, reinheid en van uitkijken naar het Nieuwe leven.

De kleur wit herinnert ons ook aan dat zij die niet meer onder ons zijn, geborgen zijn in het goddelijk licht.

Ik zal mijn verdriet niet koesteren
maar jou ‘n warme plek blijven geven
diep in mij.

Jij was mijn geborgenheid

mijn tegenwicht

de intens levende

de storm soms

maar ook de luwte

Geleefd heb je
tot het einde toe
en je leeft nog...

(Marinus van der Berg)

De bloemschikking is gemaakt door Afke Tolsma
Uitleg en foto’s zijn te vinden op onze website www.pknsexbierumpietersbierum.nl

Bloemengroet:
Zondag 19 november zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij mevrouw Janny van der Wal-
Fokkema, De Kampen 33 en het echtpaar Minne en Lida Bouma-van Noort, Boargemaster Dukerstrjitte 26.

Maandag 27 november  19:30 uur Diaconie Terskflier
20:00 uur Pastoraat Terskflier
Dinsdag 28 november  9:30 uur Rondom het Woord  Terskflier

We lezen en bespreken deze morgen Psalm 23
Wat betekent die psalm voor ons en geloof?

Volgende week zondag 3 december is de eerste Adventszondag en ook een Zin-op-Zondag dienst. Op deze zondag
krijgen we bezoek van mensen van de moskee uit Sneek. Voorganger is ds. Evert Jan Hefting. En er is tienerdienst.
Aanvang: 10:00 uur. Vanaf 9:30 uur staat de koffie klaar!

Musical De Kleine Klok

Misschien heb je ze al gemist in de kerk, de kinderen?

Vanaf zondag 26 november oefenen de kinderen samen met leden van New Sound voor een Kerstmusical. De komende
zondagen zijn de kinderen daarom (tijdens de kerkdiensten) in De Terskflier aan het zingen en repeteren.

Het resultaat laten zij je graag zien in de kerkdienst op zondagochtend 24 december!



+ Ul’rnodlglng Ao
“Ierstviering

Voor alle 70+ inwoners van Sexbierum-Pietersbierum.
Vrijdag 15 december om 16:00 uur in de Terskflier

In de week van 27 november t/m 3 december wordt

je persoonlijk uitgenodigd. Geen uitnodiging ontvangen?

En je wil wel graag komen. Bel dan naar Lammijna,

tel. 06-13269309

Namens de Diaconie van harte welkom!

Vertaling: An Irish Blessing

Mag de weg je tegemoet komen,

mag de wind altijd in je rug zijn.

Mag de zon warm op je gezicht schijnen,
de regen zacht op je velden neerdalen.

En tot we elkaar weerzien, tot we elkaar weerzien -
mag God je vasthouden in de palm van zijn hand.

Mag de zon je dagen helder maken,

de sterren je nachten licht.

Mogen de bloemen bloeien langs je pad,
je huis stevig staan in de storm.

En tot we elkaar weerzien, tot we elkaar weerzien —
mag God je vasthouden in de palm van zijn hand.

Vertaling: The Road Home

Vertel me, waar is de weg die ik de mijne kan noemen,

die ik verliet, die ik verloor, zo lang geleden?

Al die jaren heb ik rondgezworven, oh, wanneer zal ik weten
of er een weg is, een pad dat me thuis zal brengen?

Na wind, naregen, als het donker voorbij is,

als ik ontwaak uit een droom, in het goud van de dag,
klinkt door de lucht een roep van ver,

een stem, ik kan hem horen, die mij thuis zal brengen.

Sta op, volg mij, kom op weg, is de roep,
met de liefde in je hart als enig lied.

Er bestaat nergens zoveel schoonheid als waar jij thuishoort.

Sta op, volg mij, ik zal je thuis brengen.

Rouwkring
0oor mensen .

die een partner hebben berl()r 4

In aansluiting op de minicursus ‘Omgaan met verdriet’

starten we een rouwkring.
Meer info en opgave, zie B&B of op de website.

De kring is op woensdagochtend, 9:30 - 11:00 uur

Data: 6 en 10 december 2023, 10 en 24 januari,
7 en 21 februari, 6 en 20 maart 2024.

Tekst: Alles is Lucht — Frank Boeijen & Stef Bos

Ik heb de wereld gezien

in het licht van de liefde

en in de schaduw van de haat.
Er zijn altijd twee kanten:
ware woorden zijn niet mooi,
mooie woorden zijn niet waar.

En alles beweegt

zolang als het leeft,

zoals een rivier

die stroomt naar de zee.
Wij zijn een deel

van een groter geheel,

wij vallen als bladeren

en de wind neemt ons mee.

Eris een tijd van verliezen,
eris een tijd van vertrouwen,
eris een tijd van verlangen.
Er is een tijd van vergeten,
eris een tijd van vergeven,
eris een tijd voor alles,
enalles is lucht.

Groei naar het licht

en klim langs de stralen

naar de hemel omhoog.

Hou je niet vast aan dat wat voorbij is en laat alles los
wat spookt in je hoofd.

Want het licht in je ogen
verdwijnt met de tijd,
zoals de zon in de verte
aan het eind van de dag.

Mededelingen voor de Zondagsbrief graag uiterlijk donderdags Maar alles verandert
voor 18:00 uur doorgeven via e-mail en beweegt in een cirkel,
website@pknsexbierumpietersbierum.nl keert terug naar de bron

en wordt wat het was.
Als je wekelijkse de zondagsbrief via e-mail wilt ontvangen,

dan kun je zich daarvoor inschrijven. Eris een tijd van verliezen...
Aanmelden kan via e-mail: website@pknsexbierumpietersbierum.nl gp alles is lucht, en alles is leegte,
en alles is zinloos, en alles is leven.
Alles heeft waarde, en alles is iets,
alles is alles, en alles is niets.

De kerkdienst bekijken is mogelijk via: www.kerkdienstgemist.nl
(live of naderhand).

Zondagsbrief staat (veelal vanaf vrijdag) op de website
www.pknsexbierumpietersbierum.nl Er is een tijd van verliezen



