
 

              
   ZONDAGSBRIEF 

      Jaargang 8, nummer 7, zondag 12 november 2023 
                                                                                     

LITURGIE      
               
Orgelspel 
Lied voor de dienst 276: 1, 2 - Zomaar een dak boven wat hoofden 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Intochtspsalm: Lied 98: 1, 2 - Zing een nieuw lied voor God de Here 
Bemoediging en Groet 
Lied 287: 1, 5 – Rond het licht dat leven doet 
Gebed van inkeer 
Loflied 725: 1, 4 - Gij boden rond Gods troon 
Lezing OT: Genesis 41: 37-46 (uit: NBV21) 
Muziek: Wijsheid - Ben Ketting 
Lezing Evangelie: Lucas 19: 41-48 (uit: NBV21) 
Lied 352: 1, 2, 6, 7 - Jezus, meester aller dingen 
Preek 
Orgelspel 
Lied 849 - Zoek de wegen van de wijsheid 
Dankgebed - voorbeden - Stil gebed - Onze Vader 
Collecte 
1e       KIA Werelddiaconaat: Libanon 
        NL20 RABO 0325 5024 98 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
2e     Kerkrentmeesters 
        NL25 RABO 0325 5003 71 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
 

Slotlied 313: 1, 3, 4 - Een rijke schat van wijsheid 
Zegen - Amen 
 
 
 

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 

9:30 uur    Sixtuskerk  
Voorganger:   Ds. Martha Kroes 
Ouderling:   Jan van der Schaaf 
Diaken:    Tiede Swart 
Aansteken kaars:  Diaken van dienst 
Lector:    Sietske van der Ploeg 
Organist:    Gerrit de Vries 
Koster:    Sipko Vlietstra 
Beamteam:   Jappie en Maaike Plat 
 

- voor de jonge kinderen die in de kerk zitten zijn er groene tasjes beschikbaar bij de ingang van de kerk. 
 

- na afloop van de dienst is er koffie/thee en limonade drinken in de voorkerk! 
 
 
 
 

  
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

           
  

 
 
Toelichting collecte: KIA Werelddiaconaat: Libanon  
 

Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet  
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed 
onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - 
elk perspectief op een betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners 
uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, 
psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey. Deze veilige en liefdevolle plek, waar 
jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ontmoeten en even onbezorgd jong kunnen zijn, geeft hen een stevig 
steuntje in de rug op weg naar de toekomst. Met je bijdrage steun je werelddiaconale projecten van Kerk in Actie, zoals 
het jongerencentrum Manara in Beiroet.  
 

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL89 ABNA 0457 4574 57 ten name van Kerk in Actie, onder vermelding van ‘collecte jongeren Libanon’.  
 
 
 
Bloemengroet:  
Zondag 5 november zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij de heer Wim Hindriks, 
Buorfinneleane 38. 
Ook zijn er met een hartelijke groet en felicitatie bloemen bezorgd bij het echtpaar Edward Goodijk en Monique 
Terpstra, Slachte 4 in verband met de geboorte van hun zoontje Luke Jan.  
 
 
 
      Maandag 13 november  19:30 uur Moderamen              Terskflier 
  Dinsdag 14 november  19:45 uur Omgaan met verdriet (2)   Terskflier 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen voor de Zondagsbrief graag uiterlijk donderdags voor 18:00 uur doorgeven via e-mail  
website@pknsexbierumpietersbierum.nl  
 

Als je wekelijkse de zondagsbrief via e-mail wilt ontvangen, dan kun je zich daarvoor inschrijven.  
Aanmelden kan via e-mail: website@pknsexbierumpietersbierum.nl  
 

De kerkdienst bekijken is mogelijk via: www.kerkdienstgemist.nl (live of naderhand).  
Zondagsbrief staat (veelal vanaf vrijdag) op de website www.pknsexbierumpietersbierum.nl 
 
 


