
 

              
   ZONDAGSBRIEF 

      Jaargang 7, nummer 40, zondag 9 juli 2023 
                                                                                     

LITURGIE                  Thema: Verwondering 
 

Orgelspel 
Lied voor de dienst 280: 1, 2, 4 - De vreugde voert ons naar dit huis 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Aansteken kaars van verbondenheid met partnergemeente Mestlin 
Aanvangslied uit Geroepen om te zingen 18: 1, 2 - Bijeengeroepen uit onze huizen 
(melodie: Geest van hierboven) 

Bemoediging en Groet 
Gebed 
Lied 281: 1, 2, 6, 9 - Wij zoeken hier uw aangezicht 
 

BEVESTIGING IN HET AMBT en VERBINDING AAN GEMEENTE 
Presentatie 
Opdracht 
Gelofte 
Lied uit Zangen van zoeken en zien 183: 1, 3 - Wees de grond onder mijn voeten  
(melodie Psalm 146) 
Bevestigingsgebed 
Handoplegging en zegening 
Handoplegging en zegening door: 
- Ali Stork - collega Werkverband Harlingen - Franeker 
- Evert Jan Hefting - collega en echtgenoot 
- Alice Romar-van der Veer - pionier Ontdekkerk Goutum-Zuiderburen 
- Liza Zijlstra-van der Veen - ouderling Protestantse gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
- Durk Bakker - jongere Protestantse gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
 

Aanvaarding en verwelkoming (allen gaan staan) 
Voorganger: Gemeente dit is jullie predikant!  

Willen jullie Martha Kroes als predikant in jullie midden ontvangen?  
Willen jullie haar omringen met jullie hartelijkheid en liefde, en haar dragen in jullie gebeden? 

  Willen jullie samen met haar leven en werken in het licht van Gods nieuwe 
wereld en zo het Leven dienen? 
 

Wat is daarop jullie antwoord? 
 

Gemeente: Ja, dat willen wij van harte! 
 

Lied uit Liederen & Gebeden uit Iona 40: 1, 2, 5 - Wil je opstaan en Mij volgen? 
 
 
 

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 

14:00 uur    Sixtuskerk - Bevestigings- en intrededienst Martha Kroes  
Voorgangers:   Ds. Inge de Rouwe en ds. Martha Kroes 
Ouderlingen:   Anna Ykema, Liza Zijlstra 
Diaken:    Marten Kuiken 
Aansteken kaars:  Anneke Jepma 
Lector:    Tjerk-Jaap Terpstra 
Organist:    Gerrit de Vries    
Koster:    Henk Smits, Sipko Vlietstra 
Beamteam:   Jan Willem en Djurretta Glastra van Loon 
 

- er is kindernevendienst.  
- na afloop van de dienst is er koffie/thee en limonade drinken in de voorkerk! 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
  

           
  

 
Ds. Inge de Rouwe draagt de dienst over aan Ds. Martha Kroes 
 

Vredegroet 
Voorganger:  Mag de vrede en liefde van God altijd met jullie zijn  
Gemeente:  Mag de geest van God ook met jou zijn 
 

Lezing Oude Testament: Psalm 8 (Willibrordvertaling 2012, bewerkt) 
Muziek: What a wonderful world - Playing for Change - kinderkoren van de hele wereld 
Lezing Nieuwe Testament: Matteüs 11: 25 - 30 (NBV21) 
Lied 780: 1, 2, 4, 5 - In de schoot van mijn moeder geweven 
Preek 
Orgel: Improvisatie op Ode an die Freude (Beethoven, 1823) 

Gebeden (dankgebed - voorbeden - stil gebed) 
Lied uit Tuskentiden 229 - God fan fier en hein ús heit  
Collecte 
1e       Diaconie 
        NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
2e      Kerkrentmeesters 
        NL25RABO 0325 500 371 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 

Vieren met kinderen  
Slotlied uit Liederen ter bemoediging, 19: 1, 2, 3 - Geef ons dat wij durven leven  
(melodie: Beethoven, “Ode an die Freude”) 
Zegen - Amen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemengroet: 
Zondag 2 juli zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij mevrouw Désirée Seerden, 
Pastorijbuorren 25. 
 
 
Volgende week zondag 16 juli om 9:30 uur is er een gezamenlijke dienst met PG Oosterbierum-Wijnaldum 
in de Sixtuskerk. 
Voorganger is Ds. N. van den Briel uit Heerenveen. 
Na afloop is er koffie/thee drinken. 
 
 
Zomervakantie  

o Van 13 juli tot en met 12 augustus hebben ds. Martha Kroes en ds. Evert Jan Hefting vakantie.  
Mocht je een predikant nodig hebben, dan weten Liza Zijlstra (voorzitter) en Anna Ykema 
(pastoraat) welke collega-predikanten beschikbaar zijn.  

 
o Tijdens de zomervakantie is er geen zondagsbrief. De laatste verschijnt op 16 juli en de eerste op 3 september.  

Voor actuele nieuws zie website, kerkblad of Facebook/Instagram. 
 
 

Vertaling: Wat een wondermooie wereld 
 

Ik zie groene bomen, ook rode rozen 
Ik zie ze bloeien voor mij en jou 
En ik denk bij mezelf: wat een prachtige wereld! 
 

Ik zie blauwe luchten en witte wolken 
De heldere gezegende dag, de donkere heilige nacht 
en ik denk bij mezelf: wat een prachtige wereld! 
 

De kleuren van de regenboog zo mooi in de lucht 
zie ik ook op de gezichten van mensen die langskomen 
Ik zie vrienden elkaar groeten: hoe gaat het met je? 
En ze zeggen: ik hou van je! 
 

Ik hoor baby’s huilen, ik zie ze groeien 
Zij zullen veel meer leren dan ik ooit zal weten 
En ik denk bij mezelf: wat een prachtige wereld! 

 



 
  

           
  

 

 Geroepen om te zingen 18: 1, 2 -  
Bijeengeroepen uit onze huizen 
 

1. Bijeengeroepen uit onze huizen, 
met ons eigenste levenslied, 
zijn wij gekomen om weer te dromen 
van wat God in ons mensen ziet. 
Wij willen zingen van alle dingen, 
roepen uit donker, roepen om leven, 
roepen om licht om Gods woorden te zien. 
God zal ons horen, zij schenkt het leven, 
hij zal ons vragen antwoord te geven, 
samen te leven in zijn gloria. 

 

2. Bijeengekomen, woord in ons midden, 
samen zijn wij hier in Gods huis. 
Kleinen en groten, niemand verstoten: 
voor wie God zoekt is hier een thuis. 
Bidden en danken, stilte en klanken, 
met elkaar delen, één zijn met velen 
en zingen keer op keer: Jezus is Heer. 
Jong en oud samen zingen nu: amen! 
God in ons midden, verhoor ons bidden. 
Heel uw gemeente zingt: Halleluja! 
 

Zangen van zoeken en zien 183: 1, 3 -  
Wees de grond onder mijn voeten 
 

5. Wees de grond onder mijn voeten, 
wees het dak boven mijn hoofd; 
wijs mij richting op de route 
naar de toekomst ons beloofd. 
Wees de bron waaruit ik put 
liefde, vrede en geluk. 

 

3. Wees de ziel van mijn gedachten, 
wees de drijfveer van mijn hand. 
Breng het Rijk dat wij verwachten 
mede door ons doen tot stand. 
Inspireer ons dag aan dag 
met Uw Geest en geef ons kracht. 
 

Liederen & Gebeden uit Iona 40: 1, 2, 5 -  
Wil je opstaan en Mij volgen? 
 

1.  Wil je opstaan en Mij volgen 
 als Ik noem je naam? 
 Wil je dienen in ’t verborgen, 
 onder roem of faam? 
 Wil je leven op de wind,  
 broos en kwetsbaar als een kind? 
 Zul je geven wat Ik vind 
 in jou en jij in Mij? 
 

2.  Wil je gaan op nieuwe 
 wegen, steil en ongewis? 
 Wil je zijn tot hoed’ en zegen 
 voor wie vreemd’ling is? 
 Val je niet een mens te hard 
 die in leugens is verward? 
 Hoor je ’t kloppen van mijn  
 hart in jou en jij in Mij? 
 

  

   
 
 

5.  God van liefde en van licht, 
 vervul mij met uw Geest. 
 Laat mij zijn op U gericht, 
 en maak mij onbevreesd. 
 Dat ik in uw voetspoor ga, 
      uw ontferming achterna, 
 en met lijf en ziel besta 
 in U en Gij in mij.  
 
Tuskentiden 229 -  
God fan fier en hein ús heit  
 

1. God fan fier en hein ús Heit,  
dat wy hilligje jo namme, 
ûnder ús sa faak ûntwijd,  
troch jo eigen bern beskamme. 

 

1. Bûch de folken nei jo wet,  
lit jo ryk op ierde komme. 
Byn jo wil ús op it hert,  
en wy sykhelje ferromme. 

 

2. Jou ús hjoed ús deistich brea,  
en ferjou wat wy misdiene, 
sa't ek wy ferjûn ha, Hear,  
al dy't skuldich foar ús stiene. 

 

3. Lit oer ús gjin neare nacht,  
lied ús net yn blyn begearen. 
Binne wy yn duvels macht,  
Hear, ferlos ús fan 'e kweade. 

 

4. God fan fier en hein ús Heit,  
wûnder heimnis is jo namme, 
grut yn krêft en hearlikheid,  
oant yn alle tiden, amen. 
 

Liederen ter bemoediging, 19: 1, 2, 3 -  
Geef ons dat wij durven leven 
 

1. Geef ons dat wij durven leven 
dat er toekomst kan bestaan, 
dat wij dromen verder geven, 
dat er wegen opengaan 
dwars door grenzen en patronen 
boven feiten en verstand, 
boven al het doodgewone 
uit naar een nieuw toekomstland. 

 

2. Niet met macht en stalen vuisten, 
niet met rijkdom, brute kracht, 
niet met pracht en holle luister 
wordt een volk tot heil gebracht. 
Wie de mens wil laten leven 
zonder honger, angst en pijn, 
zal zijn macht en pracht opgeven 
en zal een der hunnen zijn. 
 

3. Al wie sterk is zal zijn krachten 
lenen aan een zwakkeling, 
al wie slim is zal gedachten 
schenken aan een nieuw begin. 
En elk voetstuk zal verdwijnen 
zal gaan dienen als een tree 
voor de armen en de kleinen 
want zij tellen voortaan mee. 
 

 


