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LITURGIE 
 

Orgelspel 
Zingen: Lied voor de dienst 212: 1, 2, 3 – Laten wij zingend deze dag beginnen 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Aansteken kaars van verbondenheid met partnergemeente Mestlin 
Zingen: Aanvangslied Psalm 66: 1, 3 – Breek, aarde, uit in jubelzangen 
Groet en bemoediging 
Zingen: Psalm 66: 7 
Gebed van inkeer 
Zingen: Loflied 146c: 1, 5, 6 – Alles wat adem heeft love de Here 
Vieren met kinderen 
- Muziek: Is je deur nog op slot   
- Moment met de kinderen 
- Kinderen krijgen het licht mee en gaan naar de nevendienst 
Lezing OT: Jesaja 43: 1-4 & 10-12 (NBV) 
Zingen: Lied 23c – Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij 
Lezing NT: Johannes 10: 1-10 (NBV) 
Muziek: Over leven – Paul van Vliet (tekst z.o.z.) 
Preek 
Orgelspel 
Zingen: Lied 968: 1, 4, 5 – De ware kerk des Heren 
Gebeden - Stil gebed - Onze Vader 
Collecte 
1e       Diaconie 
        NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
2e      Kerkrentmeesters 
        NL25RABO 0325 500 371 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 

Zingen: Slotlied 969 – In Christus is noch west noch oost 
Zegen - Amen 
Na de zegen zingen we: Lied 708: 1, 14 – Wilhelmus 
 
 
 

 

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 

9.30 uur    Sixtuskerk     
Voorganger:   pastor Martha Kroes 
Ouderlingen:   Liza Zijlstra, Richard de Vries 
Diaken:    Wijbren Zijlstra 
Aansteken kaars:  Inge de Vries 
Lector:    Ane/Nely Jukema 
Organist:   Gerrit de Vries        
Koster:    Sipko Vlietstra 

Beamteam:   Jappie en Maaike Plat  

 
- er is kindernevendienst. Deze zondag gaat het over Johannes 10:1-10.  
  Klop, klop… 
  Jezus vertelt wat hij voor mensen betekent. Daarvoor gebruikt hij de beeldspraak van een schaapskooi: Jezus is de deur  
  naar die schaapskooi. 
 

- na de dienst is er koffie/thee drinken. 
 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

           
  

 
Bloemengroet:  
Zondag 23 april zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij de heer Piet Jukema, De Tsjerke-ekers 33. 
 

Volgende week zondag 7 mei is er een Zin Op Zondag dienst.  
Aanvang 10.00 uur.  
Deze dienst wordt verzorgd door Gospelgroep God Unlimited en gaat over ‘Kracht van Vertrouwen’. 
Koffie/thee staat vanaf 9.30 uur klaar.  
Van harte welkom! 
 
 

Maandag 1  mei 19.30 uur Pastorale teamavond Terskflier 
 
 
 
Mededeling: 
Op woensdag 10 mei is er een voorjaarsgemeenteavond. Aanvang 19.45 uur.  
De agenda staat in de Bân & Bining en op de website. Je bent van harte welkom! 

Ook zal de jaarrekening van 2022 besproken en toegelicht worden. De boekjes met de cijfers over 2022 liggen op de  
zondagen 30 april en 7 mei in de voorkerk.  
Je kunt deze boekjes ook aanvragen via: boekhouding@pknsexbierumpietersbierum.nl  
 
 
Tekst lied Paul van Vliet: Over leven 
 

Moet je hard zijn om te overleven 

Tot de tanden toe bewapend voor je eigen veiligheid  
Moet je sluw zijn om te overleven 
Voor als het zover is, op het ergste voorbereid 
Niemand meer vertrouwen 
Altijd afstand houden 
En overal op je hoede 
Met dat ernstige vermoeden 
Dat iedere belofte wordt gebroken met de tijd 
 

Moet je hard zijn om te overleven 
Knokken voor jezelf en alleen voor jouw belang 
Zorgen dat je je nooit bloot zal geven 
Je lach onder controle je huilen in bedwang 
Naar voren ellebogen 
Kleppen voor je ogen 
Nergens zwakke plekken 
Honden, hoge hekken 
En geloof en hoop en liefde achter het behang 
 

We weten dat het allemaal kan kantelen 
Naar die blijde boodschap van vrede en veiligheid 
Naar het wonder van ontwapenen en ontmantelen 
In die betere wereld van 'eenmaal komt de tijd' 
Dat de liefde het zal winnen 
Als we morgen maar beginnen 
En dat wij op vertrouwen 
Ook een toekomst kunnen bouwen 
We weten het nog wel, maar het geloof dat zijn we kwijt 
 

Want je moet hard zijn om te overleven 
Onverschillig voor de wanhoop, onkwetsbaar voor verdriet 
Met geen ander doel om naar te streven 
Dan ieder voor zichzelf, verschanst op zijn gebied 
Met niemand iets te maken 
Koel berekenend schaken 
Op kansen blijven loeren 
Om de anderen te vloeren 
Dan zal je overleven 
Maar leven is dat niet 

 

https://www.pknsexbierumpietersbierum.nl/voorjaarsgemeenteavond
mailto:boekhouding@pknsexbierumpietersbierum.nl%20?subject=boekje%20met%20de%20cijfers%20over%202022

