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LITURGIE 
 

Muziek vooraf van Excelsior 
Zingen: Lied voor de dienst 659: 1, 2, 5, 6 - Kondig het jubelend aan 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Zingen: Aanvangslied 216: 1, 2, 3 - Dit is een morgen als ooit de eerste 
Groet en Bemoediging 
Zingen: Lied 8a: 1, 3, 4 - Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam 
Gebed van inkeer 
Zingen: Lied 705: 1, 3, 4 - Ere zij aan God de Vader 
Vieren met kinderen 
- Lied: Jesus is alive - Make Some Noise Kids 
- Afsluiting 40-dagenproject 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Lezing uit de Oude Testament BGT: Exodus 14: 10-14 en 15:19-21  
Zingen: Lied 169: 1, 2, 4, 6 - De koning van Egypteland 
Lezing Nieuwe Testament BGT: Johannes 20:1, 11-18 
Zingen: Lied 624: 1, 2, 3 - Christus, onze Heer, verrees 

Preek 
Muziek door Excelsior 
Zingen: Evangelische liedbundel - lied 122: 1, 2, 3, 4 - Daar juicht een toon 
Gebeden 
Kinderen komen terug in de kerk 
Afronding actie spaardoosjes 
- Gedicht 
- Kinderen halen de spaardoosjes op en zetten die op de avondmaalstafel 
- Lied: Eén grote familie - Trinity Wereldwijs 
Collecten (ondertussen muziek van Excelsior) 
1e       KIA Werelddiaconaat: Moldavië 
        NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
2e      Kerkrentmeesters 
        NL25RABO 0325 500 371 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 

Zingen: Slotlied - Geroepen om te zingen - lied 225 - Leven het leven 
Zegen 
Muziek van Excelsior 

 
 

 Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 

10.00 uur    Sixtuskerk     
Voorganger:   pastor Martha Kroes  
Ouderlingen:   Pietsje van der Zee, Anna Ykema 

Diaken:    Marten Kuiken 
Aansteken kaars:  Ferre Volbeda 
Lector:    Jan/Aukje van der Schaaf         
Met medewerking van: CMV ‘Excelsior’ uit Ouwe-Syl  

o.l.v. dirigent Johan Postma 
Koster:    Sipko Vlietstra 

Beamteam:   Jouke en Rigtje Kloosterman 

 
- Er is kindernevendienst. Pasen is het thema 'Alles wordt anders'. Bijbelverhaal Het lege graf, Johannes 20:1-18. Het    
  verhaal gaat over Maria die het graf van de Heere Jezus bezoekt en ziet dat het leeg is. Een engel zegt dat Jezus leeft!  
  Kijk eens om je heen, is er iets veranderd in de afgelopen weken? 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
  

           
  

 
Veertigdagentijd: Uit liefde voor jou  
 
Toelichting collecte: KIA Werelddiaconaat: Moldavië  
 

Kerk helpt kwetsbare mensen  
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere  
mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze  
gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen  
en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame 
ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een  
plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.  
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië.  
 

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL 89 ABNA 0457 457 457, ten name van Kerk in Actie, onder vermelding van ‘Collecte Werelddiaconaat Pasen’.  
 
Bloemengroet:  
Zondag 2 april zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij mevrouw Pien Zijlstra-Jukema,  
Pastorijbuorren 18 en de heer Seerp Jukema, Terp 7. 

       
•  Op Paaszondag 9 april kun je in de kerkdienst de spaardoosjes voor het Paasproject Moldavië inleveren. Mocht je niet in de 

gelegenheid zijn de dienst te bezoeken, dan kun je de spaardoosjes inleveren bij diaken Wijbren Zijlstra, Frjentsjerterein 12. 
Dit kan tot en met vrijdag 14 april.  Afhalen kan ook, dan graag bellen 06 - 44724795. 
 

  Donderdag  13 april  20.00 uur  Jongerenontmoetingsavond Terskflier 

Aan de hand van een ‘monopolyspel’ zullen we de kloof tussen arm en rijk 
bespreken. Zien we jou deze avond? 
Opgave via mail: jeugdpastoraat@pknsexbierumpietersbierum.nl 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Liturgisch bloemschikken 
 

Lezen Johannes 20:1-18  
‘Waarom huil je?’, vroeg Jezus. (Johannes 20:15)  
 

Waarom huil je?  
Maria kan er nog niet toe komen het graf te verlaten. 
Waar zou ze heen moeten? Johannes vertelt dat ze 
staat te huilen. Herkenbaar toch? Het kan je zomaar 
overkomen bij het graf van een geliefde dat allerlei 
herinneringen bovenkomen. En dat het gemis je opeens 
te veel wordt.  
Terwijl Maria huilend vooroverbuigt in het graf, ziet ze 
twee engelen. Toen Petrus en Johannes in het graf 
geweest waren, waren die er nog niet. Of zijn engelen 
soms alleen te zien door tranen heen? Op hun vraag 
waarom ze huilt, antwoordt ze dat dat is omdat haar 
Heer er niet meer is. Niets is er meer van Hem, zelfs zijn 
lichaam niet! Dan ineens is Jezus er. Maar Maria herkent 
Hem niet.  
Zou ons dat ook niet kunnen overkomen? Ik denk het 
wel. Je kunt zo in beslag genomen zijn door je verdriet, 
je zorg, je eigen plannen, dat je Jezus zelf niet meer ziet 
of hoort. Maar dan is Hij dichterbij dan wij denken. 
(ds. Jacco Overeem)  
 

Kernwoorden: verbondenheid, leven en dood, 
bloeiende tuin  
 

Meditatieve tekst 
Nieuw leven 
De dood overwonnen 
Kleuren, geuren 
Kringloop 
Begin zonder eind 
 

Uitgesteld NL-Doet zaterdag  
15 april - 9.00 uur tot 14.00 uur - 
Begraafplaats Sexbierum 

 

Kom je helpen? 
    

   Vanwege het slechte weer moesten we de NL-Doet 
   op 11 maart aflasten, maar nu gaan we ervoor! 

Wegens groot succes in 2022, gaan we ook dit jaar in 
actie voor een nette en goed onderhouden 
begraafplaats bij de Sixtuskerk. 
 

Op zaterdag 15 april willen we graag met een groep 
vrijwilligers een aantal klussen op de begraafplaats 
oppakken.  
 

We gaan die dag het volgende doen: 
 

o Klusjes rondom de kerk 
o Schoonmaken hekwerk 
o Verven toegangshekken  
o Grasrand afsteken 
o Schoffelen 

 
Er is altijd wel een klusje dat bij jou past.  
 

We verzorgen natuurlijk voor koffie, thee en een 
lunch!  
 

De begraafplaats is van ons allemaal. Vrolijk wordt 
het nooit, maar stijlvol en netjes kan het wel! 
 

Opgave kan bij Liza Zijlstra, tel. 06 - 19826604 
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