
 

              
   ZONDAGSBRIEF 

      Jaargang 7, nummer 28, Witte Donderdag 6 april - Goede Vrijdag 7 april - Stille Zaterdag 8 april 2023 

                                                                                     

LITURGIE 
 

Orgelspel 
Zingen: Lied voor de dienst 556: 1, 3, 4 - Alles wat over ons geschreven is 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Zingen: Eerste lied - psalm 81: 1, 2, 3, 4 - Jubel God ter eer 
Bemoediging en Groet 
Gebed 
Zingen: Lied 542: 1, 2, 3 - God roept een mens op weg te gaan 
Schriftlezing: Exodus 12: 15-20 
Zingen: Lied 723: 2 - O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
Schriftlezing: Matteüs 26: 17-29 
Zingen: Lied 992 - Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
Uitleg en verkondiging 
Orgelspel 
Collecte: SAR Nederland 
                  NL20RABO 0325 502 498  
                  t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
 

Zingen: Tafellied - Gedenken wij dankbaar de daden des Heren (GvL 441: 1, 2, 4) 
               (tekst: Huub Oosterhuis/ melodie Wilt heden nu treden) 
Nodiging 
Zingen: Tafelgebed: Lied 395: 1, 2 - Op de avond toen de uittocht 
Voorganger: couplet Gemeente: refrein 
Voorganger: Instellingswoorden 
Tafelgebed: Lied 395: 3, 4 V: couplet G: refrein 
Voorganger: Instellingswoorden 
We delen het brood en de wijn 
Zingen: Lied 791: 1, 3, 4, 5 - Liefde eenmaal uitgesproken 
Gebed 
De avondmaalstafel wordt ontruimd -  
bijbel, bloemen etc. worden de kerk uitgedragen 
Zingen: Lied 393: 2, 3 - Als er tot uw gedachtenis 
 

In stilte verlaten we de kerk om morgen (Goede Vrijdag) de dienst te vervolgen  
 

Diegenen die hierna The Passion via de beamer volgen blijven in de kerk zitten 
 

Zou je de liturgie weer willen inleveren of morgen weer meenemen? 
 

 

 

 
 
 
 

  
  

 
 
 
 

 Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 

Witte Donderdag 6 april  19.15 uur Sixtuskerk - Heilig Avondmaal    
Voorganger:   ds. Evert Jan Hefting 
Ouderlingen:    Matty de Jager, Loziena Bakker 
Diaken:    Feike Jan de Vries 
Hulpdiaken:   Nynke Terpstra 
Lector:    Joke de Witte    
Organist:   Gerrit de Vries 
Koster:    Henk Smits 
Beamteam:   Jappie en Maaike Plat 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

 

  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgisch bloemschikken 
 

Lezen Johannes 13:21-28  
Jezus zei: ‘Doe maar meteen wat je van plan 
bent.’ (Johannes 13:27)  
 
Judas vertrekt  
Het was een opvallend gesprek aan tafel tussen 
Jezus en Judas. Alle andere discipelen waren 
erbij, maar behalve Johannes heeft niemand 
heeft het in de gaten. Trouwens, ook Judas zei 
geen woord. 
Natuurlijk, het had anders gekund. Jezus had, 
toen Hij wist dat Judas Hem verraden wilde, het 
in de kring van de leerlingen aan de orde willen 
stellen. “Mensen, weten jullie wat er gebeurd is, 
Judas heeft een afspraak met het Sanhedrin 
gemaakt.” Je kunt raden wat er gebeurd zou zijn. 
Ze zouden verontwaardigd zijn opgestaan en 
Judas hebben beetgegrepen. Dat heeft Jezus 
niet gedaan. Maar toch heeft Hij Judas niet 
zomaar zijn werk laten doen. Hij heeft met hem 
gesproken. Bijna zonder woorden, vooral met 
zijn handen en ogen. Het antwoord van Judas 
was heel duidelijk: hij loopt de deur uit. Letterlijk 
en figuurlijk het donker in. De duivel had hem dit 
ingegeven. Toch is het uiteindelijk Jezus die hem 
wegstuurt. Hij voert ook in deze nacht de regie. 
(ds. Jacco Overeem)  
 

Kernwoorden: verraad, donker en licht  
 

Meditatieve tekst 
Zonder licht geen donker 
Zonder liefde geen verraad 
30 zilverlingen 
Zonde 
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LITURGIE 
 

Stilte - de kerk is half verduisterd 
Orgelspel: O, Mensch bewein dein Sünde gross (Joh. Seb. Bach) 
Gebed 
Zingen: Psalm 22: 1, 2 - Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij 
Lezing: Exodus 12: 21-28 
Zingen: Lied 723: 2 - O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
Lezing van het lijdensevangelie naar Matteüs afgewisseld met koralen uit de 
Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach en liederen: 
Zingen: Gezang 177: 1, 2, 3 - Leer mij o, Heer uw lijden recht betrachten 
Lezing: Matteüs 26: 30-35 
Cantorij: Ich will bei dir stehen 
Vert.: Ik wil bij u blijven, u niet verlaten. U verliet mij nooit. Wanneer Uw hart zal breken in het 
uur van de dood, zal ik Uw hoofd bergen in mijn armen en mijn schoot 

Lezing: Matteüs 26: 36-44 
Cantorij: Was mein Gott will, das g’scheh all’zeit 
Wat mijn God wil gebeurt altijd. Hij is altijd tot hulp bereid voor wie in Hem geloven. Hij helpt in 
nood, de goede God en straft met mate. Wie op Hem vertrouwt zal Hij niet verlaten. 

Lezing: Matteüs 26: 57-68 
Cantorij: Wer hat dich so geschlagen? 
Wie heeft u zo geslagen, mijn Heiland? En U met kwellingen zo lelijk toegetakeld? U bent toch 
niet een zondaar zoals wij en onze kinderen? Van misdaden weet U niets.  

Lezing: Matteüs 26: 69-75 
Cantorij: Bin ich gleich vor dir gewichten 
Mocht ook ik u verlaten hebben, dan keer ik weer tot U terug. Uw Zoon heeft alles 
goedgemaakt door zijn angst en stervenspijn. Ik ontken mijn schuld niet, maar uw genade is 
groter dan mijn zonden. 
Lezing: Matteüs 27: 20-26  
Zingen: Lied 586 - Zie de mens die in zijn lijden 
Lezing: Matteüs 27: 27-31  
Cantorij: O Haupt voll Blut und Wunden 
O, hoofd vol bloed en wonden, met pijn bedekt en hoon, met een doornenkroon omwonden, 
i.p.v. een koningskroon. Ik groet U, die zo lijdt. Hoe arm is nu uw hoofd. Wie heeft het licht van 
uw ogen zo schandelijk gedoofd. 

Lezing: Matteüs 27: 50-51  
De paaskaars wordt gedoofd  
Stilte 
Cantorij: Wenn ich einmal soll scheiden 
Als ik eenmaal afscheid moet nemen, laat mij dan niet in de steek. Als ik de dood moet toelaten, 
zet U dan een stap hierheen. Als ik het allerbangst in mijn hart zal zijn, ruk mij dan uit mijn 
angsten – vanuit uw angst en pijn. 
 

 

 
 

 

 
Lezing: Matteüs 27: 55-60  
Zingen: Lied 590 - Nu valt de nacht 
V: Beklag Gods  
Zingen: Lied 575: 1, 6 Jezus, leven van ons leven 
 

In stilte verlaten we de kerk om morgen 
(Paaswake) de dienst te vervolgen 
 

Zou je de liturgie weer willen inleveren of  
morgen weer meenemen? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 

Goede Vrijdag 7 april   19.30 uur Sixtuskerk     
Voorganger:   ds. Evert Jan Hefting 
Ouderling:    Jan Bruinsma 
Diaken:    Jelle Jukema    
Lector:    Jan van der Meulen, Loziena Bakker   
Organist:   Gerrit de Vries 
Met medewerking van:  de ‘Sixtuscantorij’ 
Koster:    Henk Smits 
Beamteam:   Liza Zijlstra, Philippus Bakker 

   
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Liturgisch bloemschikken 
 

Lezen Johannes 19:25-30  
‘Vrouw, dat is uw zoon.’ (Johannes 19:26)  
 

Een nieuwe familiekring  
Maria staat daar met haar verdriet tussen al die 
mensen die hun afkeer laten merken van die 
middelste kruiseling. Wat zal er allemaal door 
haar heen zijn gegaan, toen zij haar zoon zag 
lijden en sterven? En wat zullen de gevolgen 
vanaf deze dag voor haar dagelijks leven zijn? 
Moet Maria straks weer terug naar Nazaret? Wat 
zullen de mensen zeggen als zij weer ‘thuis’ is? 
“Is het met Hem in Jeruzalem toch niets 
geworden?”  
Jezus ziet zijn moeder en heeft aandacht voor 
haar vragen. Oppervlakkig gezien gaat het in dit 
kruiswoord om een zorgzame zoon die er voor 
zijn overlijden voor zorgt dat hij als gezinshoofd 
een opvolger krijgt om zijn moeder  
te verzorgen. Maar er gebeurt meer. Vanaf het 
kruis worden nieuwe relaties tot stand gebracht. 
Rond het kruis van Jezus ontstaat een nieuw 
soort verwantschap in verbondenheid, voorbij de 
familiebanden, omdat we door Hem broers en 
zussen worden, kinderen van één Vader.  
(ds. Jacco Overeem)  
 

Kernwoorden: verdriet, genade ontvangen  
 

Meditatieve tekst 
Ten hemel schreiend 
Gekruisigde verlosser 
Brenger van genade 
Trouw aan ons 
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LITURGIE 
 

Stilte - de kerk is verduisterd 
DE KOMST VAN HET LICHT 
Cantorij: Lied 594 - Wachters op de morgen 
Paaskaars wordt binnen gebracht door diaken 
Cantorij: Licht van Christus (3x) 
Allen: Licht van Christus (3x) 
De kaarsen bij de vier bloemstukjes worden aangestoken 
DELEN VAN HET LICHT 
We delen het licht met elkaar als gemeente  
Cantorij en gemeente: Lied 600 - Licht ontloken aan het donker 
C: 1, 2, 4 A: 3, 5 
HET LICHT GAAT DE WERELD IN 
Gebed bij de paaskaars 
De gemeente draagt het licht de wereld in:  
we ontsteken een lichtje op de wereldbol 
De verlichting in de kerk gaat aan, de kaarsjes worden gedoofd 
Zingen: Lied 601: 1, 2 - Licht dat ons aanstoot in de morgen 
LICHT GEKOMEN IN DE NACHT 
Kind + Voorganger: Waarom is deze nacht zo anders dan andere nachten?  
Voorganger: Dit is een bijzondere nacht…. 
Licht in de nacht, gelezen (lector) en bezongen (cantorij): 
 Dit is de nacht die wij gedenken (John Goss) 
Lezing: Genesis 1: 1-4 - God schept het Licht 
               Genesis 9: 8-17 - God sluit een verbond 
               Exodus 14: 15-22 - God bevrijdt uit slavernij 
               Ezechiël 36: 22-30 - God bevrijdt uit ballingschap 
Muzikaal intermezzo 
DOOPGEDACHTENIS - VERBONDEN MET CHRISTUS EN ELKAAR 
Diaken vult het doopvont 
Lezing: Romeinen 6: 3-5 - Verbonden in de doop 
Belijden van het geloof - bevestiging van het verbond in de doop 
Voorganger: Wij zijn met Christus begraven en willen graag met Hem opstaan. 

Vol vreugde denken we in deze nacht aan de doop van onszelf en anderen. 
We voelen ons verbonden met de gemeente hier en de kerk wereldwijd.  
De geloofsvragen daarbij klinken opnieuw in deze nacht: 

 

Wil je God dienen, wil je leven naar Gods hart? 
Wil je je verzetten tegen kwade machten die ons de baas proberen te zijn? 
Wil je je slavenjuk afgooien en leven in vrijheid, samen als kinderen van God?    
 

Allen: Ja, dat willen wij 

 
 
 

Vreugde om de gedoopten van dit jaar 
Vieren van het verbond met Christus, met een kruisteken  
van doopwater 
Zingen: Lied 686: 1, 2 – De Geest des Heren heeft 
Muzikaal intermezzo 
LICHT VAN PASEN! 
We gaan staan om het Paasevangelie te horen: 
V: Paasevangelie Matteüs 28: 1-10 - Jezus is opgestaan 
Paasjubel: Kerkklokken luiden - 
                     We wensen elkaar een gezegend Pasen 
Dankgebed 
Collecte: SAR Nederland 
                 NL20RABO 0325 502 498  
                 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
 

Zegen 
Amen 
Zingen: Lied 634 - U zij de glorie 
 

De kerkenraad wenst je gezegende Paasdagen. 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

            
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 

Stille Zaterdag 8 april  21.30 uur Sixtuskerk     
Voorganger:   ds. Evert Jan Hefting  
Ouderling:    Anna Ykema 
Diaken:    Feike Jan de Vries    
Lector:    Pietsje van der Zee, Sipko Vlietstra    
Organist:   Gerrit de Vries 
Met medewerking van:   de ‘Sixtuscantorij’ 
    Gonny Roelofsen, dwarsfluit 
Koster:    Henk Smits 
Beamteam:   Jelle Jukema, Janke Goodijk 
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