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LITURGIE 
 

Orgelspel 
Voor de dienst Sjem: 1. Goedens fan God  2. Jezus overwinnaar 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Beginlied (samenzang) - Tsientûzen reed’nen 
Openingswoorden en gebed 
Inleiding op het thema ‘Kom maar bij ons!’ 
Sjem: I’ll take care of you -> vertaling 
Vieren met kinderen 
- Inleiden kinderblokje 
- Samenzang: Sta eens even op 
- Opzeggen projectlied 
- Kort gesprekje en opdracht 
- Kinderen gaan aan tafel in de kerk 
Bijbelverhaal BGT: Zacheüs - Lucas 19: 1-10 
Sjem: 1. Things we leave behind  2. There was Jesus -> vertaling 
Gebed met kaarsen 
Preek 
Sjem: One (U2) -> vertaling 
Samenzang: Houd vol 
Ús Heit (allen) -> 
Sjem (tijdens de collecte): Pride and Joy -> vertaling 
Collecten 
1e       Diaconie 
        NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
2e      Palmpasencollecte - Protestantse Kerk 
        NL25RABO 0325 500 371 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
 

Samenzang: Slotlied - Gebed om zegen 
Zegen 
Na de dienst Sjem: End of the Beginning -> vertaling 
 

 

 Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 

10.00 uur    Sixtuskerk - Zin op Zondag - Palmzondag  Thema: Kom maar bij ons! 
Voorganger:   pastor Martha Kroes  
Ouderlingen:   Liza Zijlstra, Dirk Jan Volbeda 
Diaken:    Tiede Swart 
Hulpdiaken:   Baukje de Witte 
ZoZ commissie:   Jeugdclub 16-         
Met medewerking van:  Gospelband Sjem 
Koster:    Sipko Vlietstra 

Beamteam:   Jouke en Sijtse Kloosterman 

 
- Er is kindernevendienst en tienerdienst.  
  Palmpasen is het thema 'Waar hoop je op?' Bijbelverhaal De intocht in Jeruzalem,     
  Matteüs 21: 1-11. Het verhaal gaat over: De Heere Jezus rijd op een ezel Jeruzalem binnen. Er worden mantels en takken    
  op de weg gelegd en Jezus wordt toegezongen 'Hosanna voor de zoon van David! Gezegend Hij die komt in de naam van  
  de Heer. Hosanna in de hoogste hemel'.Wat denk jij? Kan hoop iets veranderen? 
 
- Vanaf 9.30 uur staat de koffie/thee of fris klaar. 

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

Ús Heit 
 

Ús Heit yn ‘e himel, 
lit jo namme hillige wurde, 
lit jo keninkryk komme, 
lit jo wil dien wurde op ierde  
likegoed as yn ’e himel. 
Jou ús hjoed ús deistich brea 
en ferjou ús ús skulden  
sa’t wy ús skuldners ek ferjûn hawwe; 
en lit ús net yn fersiking komme, 
mar ferlos ús fan ’e kweade; 
want jowes is it keninkryk 
en de krêft 
en de hearlikheid 
oant yn ivichheid.  
Amen. 
 
 
 
 



 
  

           
  

Veertigdagentijd: Uit liefde voor jou  
 

Toelichting collecte: Palmpasencollecte Protestantse Kerk  
 

Kinderen en jongeren in Nederland  
Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit 
spel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in de karakters uit het 
paasverhaal. Door middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus’ dood en opstanding en denken ze na 
over het einde van kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend.  
 

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL 52 ABNA 0414 141 415 ten name van Protestantse Kerk Kinderen en jongeren, onder vermelding van  
‘Collecte kinderen en jongeren Palmpasen’.  
 
Bloemengroet:  
Zondag 19 maart zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij het echtpaar Gerrit en Karin Nammensma-
Offinga, Ottemaleane 1. 
 
  Woensdag   5 april    8.40 uur  Kleasterkuier, vertrek v.a. Terskflier naar Jorwert 
        18.00 uur Lekker Ite  Terskflier 
        Opgave bij Nely Jukema, tel. 0517-591143 

19.00 uur Midweekgebed  Sixtuskerk 
 
 

• De kerkdienst op Witte donderdag 6 april begint om 19.15 uur.  
Na de dienst ben je van harte welkom om samen met anderen naar de live-uitzending van The Passion te kijken,  
welke dit jaar in Harlingen plaatsvindt.   

 

• Voor de kerkdiensten in de Stille Week voor Pasen (donderdag tot en met zaterdag) komt er een extra uitgave van de 
Zondagsbrief, waar de liturgieën op staan.  

 

• Op Paaszondag 9 april kun je in de kerkdienst de spaardoosjes voor het Paasproject Moldavië inleveren. Mocht je niet in de 
gelegenheid zijn de dienst te bezoeken, dan kun je de spaardoosjes inleveren bij diaken Wijbren Zijlstra, Frjentsjerterein 12. 
Dit kan tot en met vrijdag 14 april.  Afhalen kan ook, dan graag bellen 06 - 44724795. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgisch bloemschikken 
 

Zondag 2 april 
 

Lezen Matteüs 26:1-13  
 

To the world you may just be one person, but for one 
person you mean ‘the world’. 
‘Want de armen zijn altijd bij jullie.’  
 

Verschil maken  
Op ons diaconale spreekuur komen veel mensen 
die onder de armoedegrens leven. We kunnen 
niet iedereen helpen. En soms zijn mensen 
ook niet geholpen met ‘alleen maar’ geld. Maar 
wel door gedurende langere tijd samen op te trekken: 
als maatje, als gemeenschap of met hulpverlenings-
instanties die samenwerken. Dat kost veel tijd en inzet 
van vele mensen samen voor één enkel persoon. Maar 
het maakt wel hét verschil of iemand ‘even’ uit de 
problemen is of dat er echt een verschil gemaakt kan 
worden. Soms kun je net dat verschil maken en zo een 
wending maken in iemands leven.  
Een bekeringsmoment!  
(ds. Judith van den Berg)  
 

Kernwoorden: zalving, keuzes maken  
 

Meditatieve tekst 
Kostbare geuren 
Voor die Ene 
Is voor iedereen 
Het goede doen 

Paasontbijt 
 

Op Eerste Paasdag, zondag 9 april is er weer een gezellig 
paasontbijt in de grote zaal van de Terskflier. 
Het paasontbijt gaat om 8.30 uur van start. Aansluitend is de 
paasmorgen-dienst in de Sixtuskerk. 
Je bent van harte uitgenodigd voor het paasontbijt. 
 

Je kunt je vóór dinsdag 4 april opgeven per mail aan: 
d.verte.vof@gmail.com of via onderstaande aanmeldstrook. Dit 
kan in de brievenbus bij Marieke Alkema, Van Haersoltestrjitte 25 
ingeleverd worden. 
 

Groetjes van de commissie, 
Annechien, Pien en Marieke 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------      
                       

Aanmeldformulier Paasontbijt  
 
 
Naam:  ................................................................................................  
 
Aantal personen: ............................................................................... 

 

 

 

mailto:d.verte.vof@gmail.com?subject=Opgave%20paasontbijt%209%20april%202023


 
  

           
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I’ll take care of you - Ik zal voor je zorgen 
 
Ik weet dat je bent gekwetst 
ik kan zien aan hoe je jezelf draagt 
Maar als je mij toelaat 
dan zorg ik voor jou 
Net als jij heb ik liefgehad en verloren 
ik weet precies waar je doorheen moest 
En als je mij toelaat 
dan zorg ik voor jou 
je hoeft je nooit zorgen te maken 
je hoeft nooit te huilen 
ik ben hier naast jou 
om je tranen te drogen 
Dus lief, vertel me 
dat je eerlijk bent 
want ik heb geen twijfel over wat ik wil  
doen 
Net zo zeker als dat 1 plus 1 twee is 
ga ik voor je zorgen 
moet ik gewoon voor je zorgen 
je hoeft je nooit zorgen te maken 
je hoeft nooit te huilen 
ik ben hier naast jou 
om je tranen te drogen 
Dus lief, vertel me 
dat je eerlijk bent 
want ik heb geen twijfel over wat ik wil  
doen 
Net zo zeker als dat 1 plus 1 twee is 
ga ik voor je zorgen 
moet ik gewoon voor je zorgen 
 

Things we leave behind - Dingen die we achterlaten 
 

Daar zit Simon, 
wijst op een dwaze manier 
Trots zorgt hij voor zijn netten 
Dan roept Jezus 
En de vissersboten drijven weg 
En alles wat hij bezit vergeet 
Hij liet meer dan de netten achter  
zich die dag 
Hij kwam erachter dat Zijn trots snel  
wegdreef 
(2x) Het is moeilijk je voor te stellen dat 
je vrijheid krijgt door dingen achter te laten 
Mattheüs was aandachtig  
de tol aan het innemen 
Hij drong er bij de mensen op aan  
om te betalen 
Toen hij Jezus’ roep hoorde, 
antwoordde hij in geloof, 
volgde het Licht en de Weg 
Hij liet de mensen verbaasd achter 
toen hij erachter kwam dat de  
hebzucht niet langer in zijn hart zat 
En het is moeilijk je voor te stellen 
dat je vrijheid krijgt  
door dingen achter te laten 
Elk hart moet vrijgemaakt worden 
van de bezittingen  
die het zo in zijn greep houden 
Want vrijheid is niet te vinden  
in bezit, 
het is de kracht  
om te doen wat goed is 
Met Jezus, ons enige bezit,  
wordt geven een genoegen 
Het is moeilijk je voor te stellen dat  
je vrijheid krijgt door dingen achter  
te laten 
We laten in ons leven de liefde  
voor de wereld zien 
door onze bezittingen te vereren 
Jezus zegt: ‘Verzamel geen  
schatten op aarde en heb God lief  
boven alles 
Want als we ‘nee’ zeggen tegen  
de wereldse dingen, openen we  
onze harten voor Gods liefde 
En het is moeilijk je voor te stellen  
dat je vrijheid krijgt door dingen  
achter te laten 
Want als we ‘nee’ zeggen tegen  
de wereldse dingen, openen we  
onze harten voor Gods liefde 
(2x) En het is moeilijk je voor te stellen 
dat je vrijheid krijgt door dingen  
achter te laten 

 
 

There was Jesus - Daar was Jezus 
 

Telkens als ik het zelf probeer, 
wanneer ik opsta, val ik 
Wanneer ik alleen moest 
gaan, was Jezus daar 
Toen het leven dat ik  
opbouwde in elkaar stortte 
en de vrienden die ik had 
spoorloos waren 
kon ik het niet zien, maar ik 
zie het nu 
Jezus was erbij 
Tijdens mijn wachten, mijn 
zoeken, mijn genezing, mijn pijn 
Een zegen verborgen in de scherven 
Elke minuut, elk moment 
waar ik was of waar ik heen ga 
zelfs wanneer ik het niet wist of 
niet kon zien 
Was Jezus daar 
Deze man verdient genade, 
vergeving en een prijs die ik  
niet kan betalen 
Ik ben niet perfect, dus ik  
dank God elke dag  
Dat Jezus er is 
Tijdens mijn wachten, mijn 
zoeken, mijn genezing, mijn pijn 

 

 
 

 
 

Een zegen verborgen in de scherven 
Elke minuut, elk moment 
waar ik was of waar ik heen ga 
zelfs wanneer ik het niet wist of 
niet kon zien 
Was Jezus daar 
Op de bergen 
in de dalen  
was Jezus 
In de schaduwen 
van de stegen 
was Jezus 
In het vuur en de overstroming 
was Jezus 
Hij is er altijd en was er altijd 
Nee, ik loop nooit alleen 
want U bent er altijd 
Tijdens mijn wachten, mijn 
zoeken, mijn genezing, mijn pijn 
Een zegen verborgen in de scherven 
Elke minuut, elk moment 
waar ik was of waar ik heen ga 
zelfs wanneer ik het niet wist of 
niet kon zien 
Was Jezus daar 

 

 
 



 
  

           
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

One (U2) - Eén 
 
Gaat het al beter? 
Of voel je je hetzelfde? 
Is het makkelijker voor 
jou, nu je iemand de 
schuld kan geven 
Jij zegt 
één liefde, één leven 
als er één behoeft is 
in de nacht 
één liefde die we zullen 
moeten delen 
het verlaat je als je 
er niets om geeft 
Stelde ik je teleur 
of zorgde ik voor een 
slechte smaak in je mond 
Je doet alsof je nooit 
liefde kende  
en je wilt dat ik zonder 
wegga 
Het is te laat vannacht 
om het verleden op te  
rakelen 
We zijn één, maar we  
zijn niet hetzelfde 
We zullen elkaar moeten  
dragen 
één 
Kwam je hier voor 
vergeving 
kwam je hier om de 
doden te laten opstaan 
Kwam je hier om voor 
Jezus te spelen 
voor de melaatsen in je 
gedachten 
Vroeg ik te veel 
meer dan veel 
je gaf me niets en nu is 
dat alles wat ik heb 
We zijn één, maar we zijn 
niet hetzelfde 
nou, we doen elkaar pijn 
steeds opnieuw 
Jij zegt 
liefde is een tempel, 
liefde is de hogere wet 
Je vraagt mij om binnen te 
komen, maar dan laat je  
me kruipen 
en ik kan niet vasthouden 
aan wat jij hebt 
als alles wat jij hebt pijn  
is 
Eén liefde, één bloed, 
één leven 
Je moet doen wat je 
moet 
Eén leven 
met elkaar, zusters, 
broeders 
Eén leven, maar  
hetzelfd zijn we niet 
We zullen elkaar moeten  
dragen 
Eén leven 
Eén 
 

 

Pride and joy - Trots en vreugde 
 

Ik hoorde van een man die blinden genas 
Hij opende mijn ogen en ik zag het licht 
Hij is het licht voor de wereld  
geeft mij trots en vreugde 
Nooit hoef ik me zorgen te maken, 
want Hij heeft de controle. 
Ik houd van de Heer met hart en ziel 
Zijn liefde voor mij vergaat niet 
Hij is het licht voor de wereld 
Geeft mij trots en vreugde 
Nooit hoef ik mij zorgen te maken 
Hij stelt mij gerust 
Ik houd van de Heer, 
Hij is groot en goed 
Als je Hem nog niet kent, 
is nu het moment om Hem te leren kennen 
Want Hij verlicht mijn wereld 
geeft mij trots en vreugde 
Nooit hoef ik me zorgen te maken, 
want Hij heeft de controle 
Ik houd van mijn redder met hart en ziel 
Hij gaf Zijn leven zodat ik volledig kan leven 
Ja, hij leidt mij erdoorheen 
Hij is de Weg en de Waarheid 
En ik hoef me geen zorgen te 
maken, Hij heeft de controle 
Ik houd van de Heer met hart en ziel 
Zijn liefde voor mij bekoelt nooit 
Hij is het licht voor de wereld 
Nooit hoef ik mij zorgen te maken, 
Hij stelt mij gerust 

 
 

End of the beginning - Einde van het begin 
 
Toen ik laatst het vliegtuig nam, 
blij dat ik bijna kon uitstappen, 
zag de man naast me het boek in mijn 
hand en vroeg me waar het over ging 
Dus ging ik weer op mijn stoel 
zitten en zei ik: ‘Een bestseller 
over geschiedenis en mysterie’ 
en toen opende ik het boek en 
begon met lezen uit Lucas, 
Marcus en Johannes 
Hij werd geboren uit een maagd 
tijdens een heilige nacht in het 
kleine dorp Betlehem 
Engelen waren om hem heen 
onder de sterren, lofprijzen 
zingend voor de geweldige ‘Ik ben’ 
Hij liep over het water, genas 
de verlamden en liet de 
blinden weer zien 
En voor het eerst hier op 
aarde leerden we dat God een 
vriend kon zijn 
En ondanks hij nooit maar iets 
verkeerd deed, koos de boze 
menigte Hem 
En Hij liep de lijdensweg, stierf 
aan het kruis en dat was het eind 
van het begin 
‘Dat is geen nieuw boek, dat is  
een bijbel’, zei hij, ‘dat heb ik 
allemaal al gehoord’ 
Ik probeerde religie, het is 
schaamte en schuld en dat 
heb ik niet meer nodig 
Het is bijgeloof, sprookjes voor 
zwakke mensen 
‘Laat me nog eens lezen’, zei ik 
‘en luister goed, want dit 
verandert je leven’ 
Hij werd geboren uit een maagd 
tijdens een heilige nacht in het  
kleine dorp Betlehem 
Engelen waren om hem heen 
onder de sterren, lofprijzen 
zingend voor de geweldige ‘Ik ben’ 
Hij liep over het water, genas 
de verlamden en liet de 
blinden weer zien 
En voor het eerst hier op 
aarde leerden we dat God een 
vriend kon zijn 
En ondanks hij nooit maar iets 
verkeerd deed koos, de boze 
menigte Hem 
En Hij liep de lijdensweg, stierf 
aan het kruis en dat was het eind 
van het begin 
‘Het eind van het begin’, zei hij 
lachend, ‘wat kan er meer zijn? 
Hij is dood’ 
‘Je zei dat ze hem aan het kruis 
nagelden en een doornenkroon 
op zijn hoofd zetten’ 
Ik zei: ‘Ik lees het nog eens,  
maar deze keer is er meer en  
ik geloof dat dit waar is’ 
Zijn dood was niet het eind, 
maar het begin van het leven, 
vervolmaakt in j0u. Hij deed 
dit alles voor jou!’ 

 
 
 

 
 
Hij werd geboren uit een maagd 
tijdens een heilige nacht in het 
kleine dorp Betlehem 
Engelen lofprijzen zingend voor de 
geweldige ‘Ik ben’ 
Hij liep over het water, genas 
de verlamden en liet de 
blinden weer zien 
En voor het eerst hier op 
aarde leerden we dat God een 
vriend kon zijn 
En ondanks hij nooit maar iets 
verkeerd deed, was hij diegene 
die de menigte koos 
En Hij liep de lijdensweg, stierf 
maar 
Drie dagen later 
stond Hij op 
Hij kwam, hij leefde en Hij stierf 
Maar dat was het einde van het begin 

 
 
 

 
 



 
  

           
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mededelingen voor de Zondagsbrief graag uiterlijk donderdags voor 18:00 uur doorgeven via e-mail 
website@pknsexbierumpietersbierum.nl 
 

Als je wekelijkse de zondagsbrief via e-mail wilt ontvangen, dan kun je zich daarvoor inschrijven. 
Aanmelden kan via e-mail: website@pknsexbierumpietersbierum.nl  
 

De kerkdienst bekijken is mogelijk via: www.kerkdienstgemist.nl (live of naderhand).  
Zondagsbrief staat (veelal vanaf vrijdag) op de website www.pknsexbierumpietersbierum.nl  

LITURGIE  Midweekgebed woensdag 5 april - 19.00 uur 
 

Thema:  Ik Ben de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14: 6) - Levensweg 

Voorganger:  pastor Martha Kroes 

Organist:  Gerrit de Vries 
 

Stilte 
Aansteken van de kaars 
Orgelspel: Wenn wir in höchsten Nöten sein – Johann Sebastian Bach 
 
Bemoediging en drempelgebed: 
 

  V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
  G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
  V: Trouwe God, vergeef ons al wat wij misdeden 
  G: en laat ons weer in vrede leven. Amen. 
 

Zingen: Lied 542: 1, 2, 3, 4 - God roept de mens op weg te gaan 
Korte inleiding op de lezing 
Lezing van de schrift: Johannes 14: 4-12 
Moment van stilte 
Orgelspel: Improvisatie over lied 542 
Gebeden en stilte: 
Voorbeden 

- elke gebedsintentie wordt door de voorganger besloten met: 
…… zo bidden wij …….., 
 

- waarop wij allen zingend bidden: 
Heer, onze Heer,  
wij bidden U, verhoor ons. 
 

Stil gebed 
Onze Vader 
Zingen: Lied 793: 1, 2 - Bron van liefde, licht en leven 
Zegenbede: 
  V: Mag God ons zegenen en behoeden 
  A:  (zingend) Amen 
 

mailto:website@pknsexbierumpietersbierum.nl
mailto:website@pknsexbierumpietersbierum.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2062-Protestantse-gemeente-Sexbierum-Pietersbierum
http://www.pknsexbierumpietersbierum.nl/
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