
 

              
   ZONDAGSBRIEF 

      Jaargang 7, nummer 26, vierde zondag veertigdagentijd zondag 19 maart 2023 

                                                                                     

LITURGIE 
 

Orgelspel 
Con Amore: Jou ús wêr in dream 
Zingen: Lied voor de dienst 538: 1, 3 - Een mens te zijn op aarde 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Zingen: Aanvangslied psalm 121: 1, 3 - Ik sla mijn ogen op en zie 
Bemoediging en Groet 
Zingen: psalm 121: 4 
Gebed van inkeer 
Con Amore: 1. Heer ik kom tot u 2. Ave Verum Corpus 
Zingen: Projectlied Verander je mee?  
Moment met de kinderen 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Lezing Oude Testament: Zacharia 8: 4-8, 20-23 
Zingen: 542: 1, 2, 3 - God roept de mens op weg te gaan 
Lezing Nieuwe Testament: Marcus 8: 22-26 
Con Amore: 1. My heart will always linger 2. No wol ‘k fan Jezus leafde sjonge  -  
                                                                                  Con amore: 1, 2 / Allen: 3 

Preek 
Con Amore: 1. Lead me Lord 2. Samen te dienen - Con Amore 1, 2 / Allen: refrein 
Gebeden - Onze Vader (door Con Amore): God fan fier en hein ús Heit 
Collecten 
1e       KIA Werelddiaconaat: Bangladesh 
        NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
2e      Kerkrentmeesters 
        NL25RABO 0325 500 371 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
Zingen: Slotlied 802: 1, 2, 3, 4 - Door de wereld gaat een woord 
Zegen 
Con Amore: Ga met God en Hij zal met je zijn - Con Amore: 1, 2 / Allen: 3, 4 

 

 

 Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 

9.30 uur    Sixtuskerk                
Voorganger:   Pastor Martha Kroes  
Ouderlingen:   Dirk Jan Volbeda, Sita Terpstra 
Diaken:    Feike Jan de Vries 
Aansteken kaars:  Ilse Brunia 
Lector:    Alie Weewer 
Organist:   Eisje Wissmann 
Met medewerking van: Christelijk mannenkoor “Con Amore” uit Harlingen  
    o.l.v. Trudy Baard-van ‘t Zand  

Koster:    Sipko Vlietstra 

Beamteam:   Liza Zijlstra, Joop Drost 
 

- Er is kindernevendienst.  
  Deze zondag gaat het over 'Open je ogen'. Bijbelverhaal Genezing van een blinde man, Johannes 9: 1-41.  
  Het verhaal gaat over: De Heere Jezus geneest iemand die al vanaf zijn geboorte blind is. De omstanders kunnen het   
  nauwelijks geloven. De farizeeën zeggen dat het niet Jezus kan zijn, omdat hij dit op de sabbat gedaan heeft. Doe thuis    
  allemaal je handen voor je ogen en bedenk wat je graag zou willen zien? Houd je handen voor je ogen en vertel waar jij    
  graag naar kijkt, zien de anderen dit ook? 
 

- Na afloop van de dienst is er koffie/thee of fris drinken.  

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
     

 

 
 
 

 

 

 

 

Projectlied Verander je mee?  
Melodie: lied 536 
 

Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan. 
Met de verhalen van het goede leven 
zal God ons hoop en licht en liefde geven. 
Vier met ons mee dat alles anders kan. 
 

Kom als je blij bent, kom met je verdriet. 
Kom met geluk en kom ook met je vragen. 
God wijst de weg in deze veertig dagen. 
Open je ogen, zorg dat jij het ziet! 



 
  

           
  

Veertigdagentijd: Uit liefde voor jou  
 
Toelichting collecte: KIA Werelddiaconaat: Bangladesh  
 

Bangladesh – kansen creëren voor jongeren  
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat 
de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit 
India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partner- organisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen 
een leer-werktraject volgen, bijvoorbeeld als elektricien of computerspecialist, en krijgen daarnaast training in 
ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.  
 

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie, onder vermelding van ‘40dagentijdcollecte maart’.  
 
Bloemengroet:  
Zondag 12 maart zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij mevrouw Eisje Wissmann-Strikwerda, 
Terp 8 en het echtpaar Oege en Aukje Mulder-Libbenga, Hearewei 8. 
 
 
  Maandag 20 maart 20.00 uur Kerkenraad  Terskflier 
  Dinsdag  21 maart     Kopij B&B 17.1 
  Woensdag 22 maart 19.00 uur Midweekgebed  Sixtuskerk 
  Woensdag 29 maart 19.00 uur Midweekgebed  Sixtuskerk 
 

  Zaterdag   1 april    Ophalen oudpapier jeugdclubs 
 

  Zondag    2 april  10.00 uur Zin op Zondag  Sixtuskerk 
        Vanaf 9.30 uur is er koffie/theedrinken 
 

  Woensdag   5 april     9.30 uur Kleasterkuier in Jorwert 
        Opgave voor 31 maart bij ds. Evert Jan Hefting 
        Zie info in Bân & Bining of website 
 

      18.00 uur  Lekker Ite  Terskflier 
        Opgave bij Nely Jukema, tel. 0517-591143 
 
Volgende week zondag 26 maart is er een gezamenlijke dienst met de PG Oosterbierum-Wijnaldum  
in de Sint Joriskerk te Oosterbierum.  
Verhalenverteller Kees Posthumus speelt zijn voorstelling “Dwars door de Bijbel” 
Hij brengt tientallen bekende en onbekende verhalen uit de Bijbel bij elkaar in een wervelend reisverhaal. 
 

Kom luisteren en (mee) zingen! 
 

De reis door de Bijbel begint om 9.30 uur. Na afloop drinken we koffie. 
 

Liturgisch bloemschikken 
 

Lezen Johannes 9 
 

 ‘Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft.’ (Johannes 9:30)  
 

Laten zien  
In mijn vorige woonplaats had ik goed vriendschappelijk contact met twee lieve buurvrouwen. Ze zijn zelf geen  
christen, maar rond christelijke feestdagen en de doop van onze zoon bevroegen ze me over de bijbelverhalen  
en mijn beleving. Als dominee ben ik gewend om over het geloof te praten en ik doe dat graag, maar dit was  
toch andere koek. Ik merkte dat ik meer dan eens aan het zoeken was naar woorden en naar het ‘juiste’  
antwoord. Hoe kon ik mijn niet-gelovige buurvrouwen laten zien hoe belangrijk mijn geloof voor me is? 
Het kan zijn dat je terugschrikt als je een vraag wordt gesteld over God of over Jezus. Maar troost je. Je hoeft  
niet alle antwoorden te hebben om met anderen over Jezus te kunnen praten.  
(ds. Rianne van der Nagel)  
 

Kernwoorden: zien, kijken, open ogen  
 

Meditatieve tekst 
Oculi; Open ogen 
Zien, kijken, gezien worden 
Wie ben jij  
Geworden? 
 
 
 
 

Ontmoetingsbijeenkomsten 
Er is nog plaats op 22 maart om 19.45 uur en 23 maart om 15.00 uur. 
Je kunt je na de kerkdienst opgeven bij pastor Martha of via mail: 
pietsje.grijpma@live.nl 
 
Mededeling 
Omdat er zondag 26 maart een gezamenlijke kerkdienst in de  
Sint Joriskerk te Oosterbierum is, verschijnt er geen zondagsbrief. 
 
 

 

https://www.pknsexbierumpietersbierum.nl/kleasterkuier_woensdag_5_april_/
mailto:pietsje.grijpma@live.nl?subject=Opgave%20ontmoetingsbijeenkomst


 
  

           
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LITURGIE  Midweekgebed woensdag 22 maart - 19.00 uur 
 

Thema:  Ik Ben de Goede Herder (Johannes 10: 11) - In vertrouwde handen 

Voorganger:  ds. Evert Jan Hefting 
Organist:  Gerrit de Vries 
 

Stilte 
Aansteken van de kaars 
Orgelspel 
Bemoediging en drempelgebed: 
 

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
  G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
  V: Heer, onze God, vergeef ons al wat wij misdeden 
  G: en laat ons weer in vrede leven. Amen. 
 

Zingen: Lied 23a: 1, 2 - D’ Almachtige is mijn herder en geleide 
Korte inleiding op de lezing 
Lezing van de schrift: Johannes 10: 11 - 18 
Moment van stilte 
Orgelspel: Improvisatie over lied 23a 
Gebeden en stilte: 
Voorbeden 

- elke gebedsintentie wordt door de voorganger besloten met: 
…… zo bidden wij …….., 
 

- waarop wij allen zingend bidden: 
Heer, onze Heer,  
wij bidden U, verhoor ons. 
 

Stilte / Stil gebed 
Onze Vader 
Zingen: Lied 653: 1, 6 - U kennen uit en tot u leven 
Zegenbede: 
  V: Moge de Heer ons zegenen en behoeden 
  A:  (gezongen) Amen 
 



 
  

           
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen voor de Zondagsbrief graag uiterlijk donderdags voor 18:00 uur doorgeven via e-mail 
website@pknsexbierumpietersbierum.nl 
 

Als je wekelijkse de zondagsbrief via e-mail wilt ontvangen, dan kun je zich daarvoor inschrijven. 
Aanmelden kan via e-mail: website@pknsexbierumpietersbierum.nl  
 

De kerkdienst bekijken is mogelijk via: www.kerkdienstgemist.nl (live of naderhand).  
Zondagsbrief staat (veelal vanaf vrijdag) op de website www.pknsexbierumpietersbierum.nl  
 

LITURGIE  Midweekgebed woensdag 29 maart - 19.00 uur 
 

Thema:  Ik Ben de Opstanding en het Leven (Johannes 11: 25) – Levenskracht 
Voorganger:  pastor Martha Kroes 
Organist:  Gerrit de Vries 
 

Stilte 
Aansteken van de kaars 
Orgelspel 
Bemoediging en drempelgebed: 
 

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
  G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
  V: Heer, onze God, vergeef ons al wat wij misdeden 
  G: en laat ons weer in vrede leven. Amen. 
 

Zingen: Lied 576b: 4, 5, 6 – Houdt Gij mij in uw hoede 
Korte inleiding op de lezing 
Lezing van de schrift: Johannes 11: 17 - 27 
Moment van stilte 
Orgelspel: Improvisatie over lied 576b 
Gebeden en stilte: 
Voorbeden 

- elke gebedsintentie wordt door de voorganger besloten met: 
…… zo bidden wij …….., 
 

- waarop wij allen zingend bidden: 
Heer, onze Heer,  
wij bidden U, verhoor ons. 
 

Stilte / Stil gebed 
Onze Vader 
Zingen: Lied 657: 1, 2, 4 – Zolang wij ademhalen 
Zegenbede: 
  V: Moge de Heer ons zegenen en behoeden 
  A:  (gezongen) Amen 
 

mailto:website@pknsexbierumpietersbierum.nl
mailto:website@pknsexbierumpietersbierum.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2062-Protestantse-gemeente-Sexbierum-Pietersbierum
http://www.pknsexbierumpietersbierum.nl/
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