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Allen van harte welkom, ook de mensen die thuis met ons verbonden zijn.  

Iedereen een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 

Kerstavond 24 december  
19:30 uur           Terskflier  
Voorganger:   Pastor Martha Kroes   
Ouderling:   Sita Terpstra 
Diaken:    Marten Kuiken 
Lector:    Anna Ykema 
Organist:   Gerrit de Vries 
Muzikale medewerking:   Jenny Hanse-Plat (zang) en Durk Bakker (piano) 
Koster:    Annemieke Zijlstra 
Beamteam:   Douwina Duin en Philippus Bakker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

LITURGIE 

Orgelspel 
Stilte - consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Aanvangslied ‘Komt allen tezamen’ 
Openingswoorden 
Kaarsengebed door de jongeren 
Lied ‘Halleluja’ - Jenny en Durk 
Schriftlezing: Lucas 2: 1-7 
Lied ‘Mary did you know’ - Jenny en Durk 
Schriftlezing: Lucas 2: 8-20 
Lied ‘Stille nacht’ - Jenny en Durk 
Preek 
Orgelmuziek ‘Choral Vorspiel: ‘Choral Vorspiel: Es ist ein Ros’ entsprungen’ (Johannes Brahms) 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte   1e Advent en Kerst 2020 ‘Geef Licht’ 

Geef licht aan vluchtelingen kinderen in Griekenland 
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Geef Licht’ 

  2e  College van kerkrentmeesters 
   NL25RABO 03255003 71 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 

Liederen ‘Noël’ en ‘Joy to the world’ - Jenny en Durk 
Wensen van de jongeren 
Zegen 
Lied ‘Ere zij God’ - Jenny en Gerrit 
 
 
 
 
 
 
 
            
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halleluja 
Ik hoorde van het koningskind, 
en door de koude oostenwind 
liep ik tot aan de stal om Hem te vinden. 
Is dit het kind, het levenslicht, 
hij gaapt en doet zijn oogjes dicht, 
dus fluister ik maar zachtjes: Halleluja 

Halleluja… 
 
De baby ligt er vredig bij, 
Maria zegt: God is bij mij, 
laat dit moment niet stoppen, eeuwig duren. 
Toch moet zij hem ooit laten gaan, 
een groot gemis, een stille traan 
(ik zie haar bij het kruis staan) 
en ook in dat verdriet klinkt: Halleluja 

Halleluja… 
 
Hij kwam hier om het licht te zijn. 
Ondanks zijn lijden, angst en pijn 
gaf Hij alsnog zijn leven, halleluja. 
Van de kribbe naar het kruis, 
Hij stierf, stond op en is nu thuis, 
ik hoor de eng’len zingen: Halleluja 

Halleluja… 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
  
 

Mary, did you know - Maria, wist jij 
Maria, wist je dat onze zoon  
op een dag over water zal lopen? 
Maria, wist je dat ons kind  
onze zoons en dochters zal redden? 
Wist je dat je kindje is gekomen om  
je te vernieuwen? Dit kind dat je hebt  
gebaard zal jou ook snel bevrijden! 
 
Maria, wist je dat onze zoon 
een blinde man weer zal laten zien? 
Maria, wist je dat je baby'tje  
een storm zal kalmeren met zijn hand? 
Wist je dat je kindje heeft gelopen  
waar de engelen spelen? Als je je baby  
kust, kus je het gezicht van God. 
 
De blinden zullen zien, de doven zullen horen, 
de doden zullen opnieuw leven! 
De verlamden zullen springen, de stommen  
zullen spreken de gebeden van het Lam! 
 
Maria, wist je dat je kind  
de Heer is van alles wat leeft? 
Maria, wist je dat je kindje 
op een dag het volk zal leiden? 
Wist je dat je kindje het perfecte lam is 
uit de hemel? Dit slapende kind  
dat je vasthoudt, is de Grote! 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
  
 

Noël – Liefde werd mens 
Liefde werd een mens als wij: 
vind hem waar de ster verschijnt, 
kniel neer voor dit koningskind 
dat de wereld overwint. 
God gaf ons zijn eigen Zoon, 
deze kribbe is zijn troon. 
Noël, Noël, kom en zie het plan van God, 
Noël, Noël, liefde die ons hart verlost, 
zijn eigen Zoon gaf Hij aan ons, Noël. 
 
Mensenzoon en Zoon van God, 
in uw hand mijn levenslot, 
droeg mijn lasten, redde mij, 
door uw offer ben ik vrij. 
Daarom geef ik U de eer: 
Jezus Christus, U regeert. 
Noël… 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
  

Joy to the world - vreugde voor de wereld 
Vreugde voor de wereld: de Heer is gekomen! 
Laat de aarde haar Koning ontvangen, 
laat ieder hart ruimte voor hem maken, 
en laat de hemel en de natuur zingen! 
 
Vreugde voor de wereld: de Heiland regeert! 
Laten de mensen hun liederen aanheffen, 
terwijl land en zee, rotsen, bergen en dalen 
de galmende vreugde herhalen! 
 
Hij regeert de wereld met waarheid en genade 
en laat de naties ervaren  
de glorie van zijn gerechtigheid 
en de wonderen van zijn liefde. 
 
Vreugde voor de wereld: de Heer is gekomen! 
Laat de aarde haar Koning ontvangen, 
laat ieder hart ruimte voor hem maken, 
en laat de hemel en de natuur zingen! 
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Eerste Kerstdag 25 december  
10:00 uur           Terskflier  
Voorganger:   Ds. Evert Jan Hefting  
Ouderling:   Matty de Jager 
Diaken:    Ane/Klarinda de Witte 
Lector:    Pietsje v.d. Zee 
Organist:   Gerrit de Vries 
Muzikale medewerking:  New Sound (zang) en Durk Bakker (piano) 
Koster:    Sipko Vlietstra 
Beamteam:   Liza Zijlstra, Joop Drost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LITURGIE 

New Sound zingt vooraf: Lied 483: 1, 3 (orgel) 
       ‘De earste Kryst’ (piano) 
Stilte - consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Aansteken van de Kerstkaars 
Lied 477: 1, 3 
Bemoediging en Groet 
Lied 474: 1, 2, 4 
Kyriegebed 
Glorialied: ‘Tuzen ljochte ingels’ (piano) 
Afsluiting Advents- en kerstproject ‘Geef licht’ 
Filmpje zandtovenaar 
Schriftlezing: Johannes 1: 1-14 
‘Uit hoge hemel daalt Hij neer’ (piano) 
Verkondiging 
Orgelspel 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte   1e Advent en Kerst 2020 ‘Geef Licht’ 

Geef licht aan vluchtelingen kinderen in Griekenland 
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Geef Licht’ 

  2e  College van kerkrentmeesters 
   NL25RABO 03255003 71 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 

Slotlied ‘Joy to the world’ (piano) 
Zegen 
Amen 
Lied ‘Ere zij God’ (orgel) 
 
 
 
 
 
 
 
            
 



Zondag 27 december  
9:30 uur           Terskflier  
Voorganger:   Ds. B. Nijendijk, Midlum  
Ouderling:   Tjerk-Jaap Terpstra 
Diaken:    Lammijna Hanenburg 
Lector:    Ane/Nely Jukema 
Organist:   Gerrit de Vries 
M.m.v.                   Enkele zangers 
Koster:    Sipko Vlietstra 
Beamteam:   Jan Willem Glastra van Loon, Djurretta Goodijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De volgende online-kerkdienst is op Oudjaarsavond 31 december om 19:30 uur in de Terskflier 
Voorganger is Ds. Evert Jan Hefting 

• De liturgie van oudjaarsavond 31 december en zondag 3 januari 2021 staat woensdag a.s.  
op de website, onder zondagsbrief, van onze gemeente:  www.pknsexbierumpietersbierum.nl 

• Bloemengroet: De bloemen in de kerk zijn met een hartelijke groet naar mevr. Paulien Bos, Juckemaleane 5, 
dhr. Simon Visser, Haulewei 15 Wijnaldum en mevr. Annemieke Zijlstra-Teertstra, Pastorijbuorren 24 gegaan. 

 
 
 
 
 

LITURGIE 

Orgelspel 
Lied voor de dienst 498: 1, 2, 4 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Aanvangslied 281: 1, 3, 4 
Bemoediging, groet en drempelgebed 
Lied Psalm 93 
Smeekgebed 
Lied 413: 3 
Glorialied 468 
Gebed om de opening van het Woord 
Schriftlezing: Jesaja 61: 10-62,3 
Lied 474: 1, 2, 3 
Schriftlezing: Lucas 2: 33-40 
Lied 738: 1, 4 
Preek 
Orgelspel 
Lied 478 
Gebeden - Stil Gebed - Onze Vader 
Collecte   1e Diaconie 
   NL20RABO 0325 5024 98 t.n.v. Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum 

  2e  College van kerkrentmeesters 
   NL25RABO 0325 5003 71 t.n.v. Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum 

Slotlied 503 
Zegen 
Amen 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
  
 


