Bidstond - 11 maart 2026 - Thema: In de Geest van Jezus — gewoon maar beginnen en doen

19.30 uur Sixtuskerk

Voorganger: Ds. Martha Kroes

Ouderling: Johannes Swart

Diaken: Jelle Jukema

Lector: Alie Weewer

Organist: Bouwe Tjallingii

Koster: Henk Smits

Beamteam: Jouke Kloosterman, Janke Goodijk
LITURGIE

Lied voor de dienst 248: 1, 2, 3 — De dag, door uwe gunst ontvangen
Stilte — Consistoriegebed

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Aanvangslied 89: 1, 5 — 7k zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied

Tekst: De tafel der armen

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,
onder de hete zon, op de akker,
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.

Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in
mensen, dat wij elkaar verbljjden en doen

leven, brood van genade worden, wijn

Bemoediging en groet ¢
van eeuwig leven.

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: Schepper van hemel en aarde
V: Die niet loslaat het werk van zijn handen
A: En trouw is tot in eeuwigheid
V: De vrede en liefde van God is met jullie
A: Amen
Gebed gezongen en gesproken
- zingen: Lied 266: 1, 2 — Die ons schiep
- gebed
- zingen: Lied 266: 3, 4, 5 — Die ons hoedlt
Schriftlezing: Marcus 8: 1-9 (NBV21)
Lied 995: 1, 2 — O Vader, trek het lot U aan
Overdenking
Muziek: De tafel der armen (tekst: Huub Oosterhuis | muziek: Tom Léwenthal)
Dankgebed en voorbeden:

Maar die niets hebben, wie zal hen
hieraan deel geven?

En die in weelde zwelgen en van niets
weten, wie zal hen naar gerechtigheid
doen verlangen?

Aanschijn der aarde, wie zal jou
vernieuwen?

Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons
bestemd om, aarde, jouw aanschijn te
vernieuwen.

V: (...)
Zo bidden wij:
A: Adem van God, vernieuw ons bestaan (lied 368g)
Stil gebed
Gezongen Onze Vader: Lied 370: 1, 2, 3 — Vader, die woont in hemels licht
Collecte

1¢ KTA Werelddiaconaat: Rwanda

2¢ Kerkrentmeesters

Slotlied 70 diaconale liederen, lied 8: 1, 2, 3 — Eten genoeg, brood om te delen
(Melodie: liedboek 865 — Komt nu met zang)

Zegen - Amen

Toelichting collecte:
1¢ KIA Werelddiaconaat, Rwanda

Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda

Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: “Wij kunnen nu leven
van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit,
ziektekostenverzekering en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden.” De
Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook
maakt hij nu gebruik van irrigatie en wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, nu veel
meer gewassen: aubergines, paprika’s, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij
nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als Evariste
worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt. De Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen voor
160 euro.

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening:
NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum, onder vermelding van
‘Collecte KIA Werelddiaconaat Rwanda’

2¢ Kerkrentmeesters, NL25 RABO 0325 5003 71 ten name van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum



