
 
Eerste kaars, 

ik steek je aan, 
want het nieuwe licht 

breekt aan! 

1e Zondag van Advent 
 

 

Onder de regenboog 
 
Licht discrimineert niet 
Licht kiest niet voor één enkele kleur 
Alle kleuren van de regenboog 
krijgen er ruim baan. 

 

Een wereld die zich wentelt in het licht 
kan niet anders dan veelkleurig zijn. 
Met ruimte voor elke huidskleur, 
iedere mening en elk geloof. 

 

Uit welk volk wij ook komen 
wat wij ook denken, dromen of geloven, 
in zon en regen zijn wij met elkaar verbonden 
onder de regenboog. 
 
 

 
 
Ingezonden door een dorpsgenoot 
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zondag 

29 
november 

 
-------- 

nog 26 dagen 
tot Kerst… 


